Scouts in het verzet

Piet Jay Kroonenberg werd op 9 mei 1927 geboren in Amsterdam.
Zijn vader was scoutsleider en zijn beide broers welp toen hij
geboren werd. Hij heeft als welp de Wereld Jamboree in
Vogelenzang in 1937 bijgewoond. Toen de oorlog uitbrak was Piet
verkenner en werd ingezet als fietskoerier bij het Rode Kruis.

Na het verbod op Scouting ging Piet ondergronds verder en raakte
vervolgens betrokken bij het verzet. Na zijn eindexamen volgde een
oproep voor de arbeidsdienst, een Duitse organisatie. Piet dook onder met hulp van een
leraar van zijn school. Hij werkte als fietskoerier en reisde door heel het land. Op 17
september 1944 raakt Piet als koerier op weg naar een boerderij verzeild in luchtlandingen
op de Ginkelse hei bij Ede. Piet hielp de parachutisten als tolk, gids en kaartlezer. Toen het
Britse leger zich weer moest terugtrekken onder de grote rivieren ging hij met ze mee. Hij
diende in het Britse en Canadese Leger van 1944 tot 1947.

De jaren na de oorlog was hij gelegerd in bezet Duitsland. Hij werd er lid van een Engelse
stam en kwam zo ook in contact met gevluchte scouts uit Midden- en Oost-Europa. Ook met
Russische scouts. Op basis van deze contacten schreef hij nadat hij in de VUT gegaan was
zijn boeken “The Forgotten Movements” en “The Undaunted.”

Na de oorlog was Piet verkennersleider, kampleider van een groot buitencentrum,
districtscommissaris en historisch adviseur van de European Scout Committee. Hij schreef
boeken en artikelen over Scouting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het naoorlogse
Scouting in Midden- en Oost-Europa. Voor dit laatste werk is hij meermaals internationaal
gedecoreerd. In 1996 is hij onderscheiden met de Bronzen Wolf door het World Scout
Committee voor zijn opmerkelijke bijdragen voor de internationale Scouting.

Piet is overleden op 7 september 2016 in Amsterdam.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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