Scouts in het verzet

Pieter (Piet) Kousbroek is op 27 oktober 1924 in Utrecht geboren. Hij was de
zoon van Adrianus Hendrikus Kousbroek en Maria Pieternella van Beest. Hij
had een oudere broer Ad.

Piet was scout bij de Tekakwitha groep. De groep is opgericht in 1936 als
zeeverkennersgroep en is nog actief.

Piet was samen met zijn vader vanaf 1940 actief in het verzet. Zijn vader was betrokken bij
de oprichting van het verzet in Utrecht en vervulde een belangrijke rol. Hij was Adjudant
onderofficier van de K.L. afdeling administratie. In 1940 begon hij met het organiseren van
het verzet in de Rivierenwijk te Utrecht en in Hoograven. Zijn broer Ad sympathiseerde met
de Duitsers en nam dienst in het Duitse leger.

Piet wilde in 1943 als Engelandvaarder de oversteek naar Engeland maken om daar dienst
te nemen bij het Nederlandse leger. Alle voorbereidingen waren getroffen maar door
omstandigheden is dit niet doorgegaan. Hij kwam terecht in Belgié en ging daar actief deel
uitmaken van een Belgische verzetsgroep. Zijn schuilnaam was
Jimmy.

Hij is op een gegeven moment gearresteerd in Ciney, waarna hij naar
Brussel is overgebracht en werd opgesloten in de St.
Gillesgevangenis. Vandaar is hij naar Bayreuth gedeporteerd, waar
hij stond ingeschreven onder de naam Buggenum. Van hieruit is hij
uiteindelijk op 2 december in concentratiekamp Dachau terecht
gekomen. Daar is hij op 25 februari 1945 op 20 jarige leeftijd in de
ziekenzaal overleden.

René Paqua, gewestelijk leider van de Belgische verzetsbeweging ABP, heeft na de oorlog
verklaard, dat Pieter sinds 1943 tot aan zijn arrestatie deel uit heeft gemaakt van zijn team
en grote moed heeft getoond. Op zijn Belgische persoonsbewijs is de naam Pieter Jean Paul
Verstraeten gebruikt.

Vlak na de oorlog maken de katholieke scouts in Utrecht een
herdenkingsplaat met daarop de hamen van de omgekomen
voortrekkers van Katholieke groepen; Antoon Bartmann (1925),
Loe Berghout (1926), Guus Born (1920), Hans Freericks (1925),
Rudi Kieft (1920), Piet Kousbroek (1924), Jan Meurs (1918), Jan
Schmeink (1922), Dick van Toor (1918), Jo van Veenendaal
(1920) en Joop Wilderbeek (1926). De plaat heeft een tijd
gelegen op de zolder van het oude districtskantoor van de
Katholieke Verkenners in Utrecht en ligt nu in het museum van
regio Drie Rivieren-Utrecht.
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Meer informatie

Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Het verzet van Pieter Kousbroek (tweede-
wereldoorlog.orq)

Pieter Kousbroek — Verzetsmuseum

Pieter Kousbroek (oorlogsgravenstichting.nl)
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Scouting Tekakwitha — Scouting Utrecht Museum (beeldbank.site)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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