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Scouting

Vrijheid in herdenken

Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill werd op 26 december 1918 in
Delft geboren.

Hij werkte als commandant van een batterij luchtdoelartillerie in
Wassenaar toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen.
Hij haalde met zijn batterij die dag twee vliegtuigen naar beneden. Na
de capitulatie ging d’Aulnis terug naar Leiden, waar hij rechten
studeerde en lid was van studentencorps Minerva. Hij zat bij Scouting,
speelde hockey en was van adel. Toen hij samen met enkele andere
corpsleden lid werd van het ondergrondse Legioen van Oud-
Frontstrijders (LOF) kon hij dus op allerlei plaatsen assistenten zoeken. Zeker in oorlogstijd
is het ontzettend belangrijk dat je de achtergrond van mensen kent

In maart 1941 besloot hij om samen met zijn studiegenoot Cees Droogleever Fortuyn op weg
te gaan naar Engeland. Via de Van Niftrik-route, via Antwerpen en Toulouse bereikten ze

de Pyreneeén, die zij te voet overstaken. In Spanje werden ze gevangengenomen en
kwamen via Barcelona terecht in het Castello de Figueras in Cervera. Op 29 april werden ze
overgeplaatst naar het Campo de Concentracién in Miranda de Ebro. Na zeven weken
werden d'Aulnis en zeven anderen afgehaald door een ambtenaar van de Britse ambassade.
Deze bracht de groep per trein naar de ambassade in Madrid. Uiteindelijk kwam hij terecht in
Engeland. Daar nam d’Aulnis contact op met Erik Hazelhoff Roelfzema die hij nog uit Leiden
kende. Ze werden gerekruteerd en opgeleid door de Britse Secret Intelligence Service (SIS)
en vervolgens door het pas opgerichte Bureau Inlichtingen. Als tweede agent van Bl werd hij
in de nacht van 10 op 11 juni 1943 gedropt bij Meppel. Hij vond onderdak bij Reint baron De
Vos van Steenwijk, de Commissaris van de Koningin van Drenthe (toen Commissaris van
de provincie). Reint was de vader van zijn studievriend en oud-huisgenoot Carel de Vos van
Steenwijk, die in de meidagen van 1940 was gesneuveld. Nadien zocht en kreeg hij contact
met een achttal illegale groepen, die allemaal inlichtingen verzamelden om door te sturen
naar Londen. De bekendste groep was Packard, die ook in Leiden zenders heeft gehad.
d’Aulnis regelde de komst van diverse radiozenders om berichten naar Londen over te
seinen of om contact te leggen met speciale vliegtuigen. In Leiden verzorgde d’Aulnis de
radioverbinding van Jan Kielstra, die een groep leidde van koeriers tussen Leiden en
Zwitserland. Het was d’ Aulnis, die er bij de regering in Londen op aandrong het Centraal
Bevolkingsregister in het gebouw Kleykamp in Den Haag te bombarderen. Dat gebeurde
inderdaad op 11 april 1944. Verzetsgroep Rolls Royce speelde daar een cruciale rol in. In
tegenstelling tot vele andere geheim agenten overleefde d’Aulnis de oorlog. Hij was de
langst dienende geheim agent in bezet Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Baron d’Aulnis de Bourouill werd na de oorlog benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde.
Hij overleed op 16 september 2012 in Den Haag.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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