Scouts in het verzet

Maarten (Max) Hendrikus Lugthart wordt op 7 oktober 1919 in
Katwijk geboren. Hij was de zoon van Cornelis Johannes Lugthart en
Agatha Parlevliet. Maarten werd geboren als de vierde kind in een
gezin van zes. Zijn ouders runden een winkel en verkochten meubels
en babyartikelen.

Op 14 mei 1930 werd twee maanden na de oprichting in Katwijk de
Julianagroep officieel geinstalleerd door de Nederlandse Padvinders
Vereniging. In 1933 werd deze landgroep uitgebreid met een
zeeverkennersafdeling. Een sloep die op het strand aanspoelde werd
de eerste boot van de zeeverkenners. Toen de zeeverkenners eenmaal een boot tot hun
beschikking hadden stapten er een groot aantal landverkenners over naar de
zeeverkennersgroep met als gevolg dat de landverkennersgroep werd opgeheven. Maarten
was samen met zijn broer Herman in 1935 zeeverkenner en roverscout (voortrekker) van de
Katwijkse Julianagroep.

In de oorlog bleven de scouts van de groep, ook na het verbod op Scouting, elkaar zien. De
houten keet in de zuidduinen werd door de bezetter gevorderd. Toen duidelijk werd dat de
jeugdstorm in het gebouw zou worden gehuisvest brandde de keet op mysterieuze wijze af.

In juni 1939 werd Lugthart onder de wapenen geroepen. Hij werd gestationeerd bij een
luchtvaartregiment. Na de Duitse inval in mei 1940 vocht Lugthart mee bij de verdediging van
de Waalhaven in Rotterdam en Vliegveld Ypenburg, waar Duitse parachutisten waren
geland. Na de capitulatie verbleef hij een aantal weken in krijgsgevangenschap, maar werd
net als de andere Nederlandse militairen al snel vrijgelaten.

Verschillende scouts van de Julianagroep waren actief in het verzet zoals Huib van der
Maaden, Anton en Jan Planjer, Leen Bezemer en Herman en Maarten Lugthart. Een aantal
van hen waren onderdeel van de Brittenburggroep zoals Johannes Huijsman, Gerard en Aat
Brouwer en Willem Taat. Deze groep was een echte Katwijkse verzetsgroep, ondanks dat zij
nooit aangesloten zijn geweest bij de LO (Landelijke Organisatie).

In maart 1942 bracht Lugthart nietsvermoedend een bezoek aan zijn vriend Willem Taat in
Katwijk. Op 16 maart 1942 wordt hij samen met de groep jonge Katwijkers van de
Brittenburggroep gearresteerd. Dit kwam omdat een lid van de groep zijn mond voorbij had
gepraat. Ze hadden wapens verstopt die ze in de duinen hadden gevonden. Op 19 maart
1942 worden ze door de Duitse politie vanuit Katwijk op transport gesteld naar het
Oranjehotel in Scheveningen. Zij verdachten Lugthart ervan met Taat samen te werken en hij
werd een week lang ondervraagd in het Oranjehotel in Scheveningen. Lugthart wist echter
nergens van. Na een week waren zijn ondervragers daar ook van overtuigd en werd hij
vrijgelaten.
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Lugthart vond in 1943 een baan bij beddenfabriek Apping in Deventer. Daarmee voorkwam
hij dat hij dat hij weer in krijgsgevangenschap moest. Op 20 januari 1944 trouwde hij met Didi
van der Steeg en verhuisde naar Bennekom. Ze kregen een zoon. Zijn broer Herman was in
zijn woonplaats Katwijk intussen betrokken geraakt bij het verzet en hij drong er bij zijn broer
op aan om niet aan de zijkant te blijven staan en actief te worden bij het verzet.

Lugthart raakte betrokken bij het verzet in Bennekom, dat later samengevoegd werd met de
afdeling Ede. In aanloop naar Operatie Market Garden verzamelde Lugthart informatie over
Duitse troepenbewegingen in de regio. In de nacht van 2 maart 1945 vond een
wapendropping plaats in de velden tussen Ede en Lunteren. Een paar dagen later werd er
op dezelfde plek opnieuw een dropping gehouden. Lugthart en zeventien anderen werden
hierbij gepakt. Ze werden de eerste dagen vastgehouden op De Wormshoef in Lunteren,
waar ze zwaar werden mishandeld. Hierna zijn ze op transport gezet naar Kamp Amersfoort
waar hij nummer 11205 krijgt.

Op 14 maart 1945 was in Amersfoort de ‘foute’
politieman Diederik Lutke Schipholt door het verzet
doodgeschoten. Als vergeldingsmaatregel werd
gevangenen uit Kamp Amersfoort gefusilleerd. Lugthart
wordt op de vroege dinsdagochtend van 20 maart 1945
als één van de tien ‘Todeskandidaten’ uit de
‘dodencellen’ van Kamp Amersfoort gehaald. Te voet,
geboeid en zwaar bewaakt gaan zij op weg naar de
Appelweg in Amersfoort. Hier aangekomen worden zij
€én voor één tegen de tuinmuur van dokter August
Brester gefusilleerd. Maarten is bijgezet in het Mausoleum op de Paasberg in Ede, waar ook
Piet Smit ligt.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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