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Scouts in het verzet 

Herman Bianchi 

 

 

 

Thomas Hermanus (Herman) Bianchi werd op 14 december 1924 in 

Rotterdam geboren. Hij was een intelligente en leergierige leerling. De 

eerste jaren doorliep hij vlot. 

 

Vanaf zijn 12e werd hij lid van Scouting, de Albert Schweitzergroep in 

Rotterdam. Hij was onder andere deelnemer van de Wereld Jamboree in 

1937. Herman hield van watersport.  

 

Jan kreeg een oproep voor de Arbeidsdienst en vertrok naar een 

werkkamp in Winterswijk. Na een paar weken kwam hij in contact met 

iemand die mensen hielp deserteren en in 1942 kwam hij aan in de net drooggelegde 

Noordoostpolder. Op een gegeven moment ging hij terug naar Rotterdam om na enige tijd 

weer onder te duiken in Katendrecht.  

 

Herman was geen echte verzetsman maar deed af en toe wel klusjes voor vrienden die in 

het verzet zaten. Op een zomerdag in 1944 moet Bianchi in Amsterdam blijven. Die nacht 

wordt het huis overvallen. Bianchi wordt overgebracht naar de Euterpestraat. Later werd hij 

overgebracht naar de gevangenis in de Havenstraat.  Na twee maanden in de gevangenis, 

met z'n achten in één cel, wordt Bianchi op 17 augustus 1944 overgebracht naar Kamp 

Amersfoort (kampnummer 5377). Al snel maakt Bianchi - pas 19 jaar oud - kennis met de 

grove wijze waarop gevangenen worden behandeld. De bewakers waren steeds bezig om 

gevangenen te pesten. Binnen een maand na aankomst in het kamp lijdt Bianchi aan 

dysenterie. Zoals zovelen in het kamp heeft hij in de bloedhete zomer vervuild water 

gedronken. Op 14 september wordt hij opgenomen in de ziekenzaal. 

 

Toch wil de bezetter Bianchi op 19 september afvoeren naar een werkkamp in Duitsland, 

blijkt uit een Transportliste in de kampadministratie. Maar het transport gaat niet door, 

vermoedelijk omdat de geallieerden twee dagen eerder net de Slag om Arnhem zijn 

begonnen. Het Rode Kruis - in het kamp vertegenwoordigd door Loes van Overeem - mag 

ernstig zieken weghalen. Zo komt Bianchi op 17 oktober 1944 vrij.   

 

Vanwege zijn ervaringen in Kamp Amersfoort besluit Bianchi 

rechten te gaan studeren. Volgens Pieter Baan, later een 

bekend forensisch psychiater en gevangenisdirecteur, is dat 

de beste therapie voor zijn oorlogstrauma. Hij wordt een 

succesvol hoogleraar. Tijdens zijn carrière zet Bianchi zich in 

voor de afschaffing van het 'domme en contraproductieve' 

strafrecht. Gevangenisstraf is in zijn ogen niets anders dan 

'kwaad met kwaad vergelden'. 

 

Herman is op 30 december 2015 in Leeuwarden overleden.  
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Meer informatie 

Herman Bianchi en zijn levenslange strijd voor gerechtigheid door Kees Sluys 

Na Kamp Amersfoort pleitte Herman Bianchi tegen gevangenisstraf en voor 

wedergoedmaking | De gevangenen van Kamp Amersfoort | AD.nl 

Home - Netwerk Oorlogsbronnen 
Geef gevangenen een gezicht 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.ad.nl/amersfoort/na-kamp-amersfoort-pleitte-herman-bianchi-tegen-gevangenisstraf-en-voor-wedergoedmaking~abe365837/
https://www.ad.nl/amersfoort/na-kamp-amersfoort-pleitte-herman-bianchi-tegen-gevangenisstraf-en-voor-wedergoedmaking~abe365837/
https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.geefgevangeneneengezicht.nl/#zoekresultaten/bianchi
http://vrijheid.scouting.nl/

