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Scouts in het verzet 

Henk Verwoerd 

 

 

 

Arie Henk Verwoerd werd geboren op 12 augustus 1926 in Amsterdam. 

Hij was de zoon van Leendert Verwoerd en Petronella Christina Veltrop.  

 

Henk was scout bij Groep 19, Impeesa, en leerling van het Hervormd 

Lyceum in Amsterdam.  

 

In zijn ouderlijk huis was vanaf begin 1945 het hoofdkwartier gevestigd 

van de verzetsgroep Groep 2000. Henk en zijn ouders waren actief in 

Groep 2000. De groep werd in 1940 opgericht door Jacoba van 

Tongeren. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verzorgde zij 

zo'n 4.500 onderduikers en telde ruim 140 leden. De reden dat Groep 2000 tijdens en na de 

oorlog onbekend is gebleven is het gebruik van codes in plaats van namen van de 

medewerkers, de onderduikers, de adressen en helpers etc. De sleutel van de code werd 

pas in 2014 gevonden. 

 

Op vrijdag 9 maart 1945 moest Henk tijdens een straatcontrole zijn persoonsbewijs laten 

zien. De Nederlandse politieman zag meteen dat het geboortejaar op het persoonsbewijs 

was vervalst. Verwoerd had dit zelf veranderd in ‘1928’ om als ‘16-jarige’ niet in aanmerking 

te komen voor tewerkstelling in Duitsland. Hij werd gearresteerd, overgedragen aan de 

Sicherheitspolizei (Sipo) en verhoord in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Niet 

lang daarna werd zijn ouderlijk huis door de Sipo doorzocht, waarbij zijn ouders en 

zeventienjarige zuster werden gearresteerd. 

 

Toen leden van Groep 2000 probeerden in het pand de codesleutel in veiligheid te brengen 

die toegang gaf tot een belangrijk register van de verzetsgroep, troffen zij onverwacht enkele 

Sipo-medewerkers aan. Onder hen was SS-Hauptscharführer en Kriminaloberassistent bij 

het Einsatzkommando Amsterdam Ernst Wehner. In een reflex schoot een van de Groep 

2000-mannen hem neer. De bezetter nam deze moord hoog op en besloot 30 

Todeskandidaten te fusilleren. 

 

Op 12 maart 1945 werden Henk en zijn vader met 28 andere verzetsmensen als represaille 

voor de dood van Wehner op het Eerste Weteringplantsoen gefusilleerd. Hun lichamen 

werden provisorisch begraven in een massagraf in de duinen bij Overveen. Hij werd 

herbegraven op de Eerebegraaf-

plaats Bloemendaal te Overveen. 

 

Ton Gräber, scout van groep 18, 

de Jan van Riebeekgroep, houdt 

een logboek bij van de dagen na 

de bevrijding in 1945. Hij schrijft 

op 10 mei: ‘De vijfde verjaardag van 

de Duitse inval in ons land werd ons 
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sterk in de herinnering gebracht daar wij op deze dag de erewacht hadden aan de Weteringschans, 

de plaats waarop enige maanden geleden meer dan twintig Nederlanders werden neergeschoten. 

Onder hen was ook een ons bekend lid van Groep 19, A. Verword. De wacht duurde van 's morgens 9 

uur tot 11.30, waarna wij afgelost werden door een andere ploeg en daarna weer van 's middags 3 tot 

5 uur. Het was een mooie maar vermoeiende taak’.  

 

Op 23 april 1946, de eerste Sint Jorisdag na de 

bevrijding, werd door het district Amsterdam op de 

Eerebegraafplaats een herdenkingsbijeenkomst 

gehouden voor de vier padvinders uit het district die 

hier begraven liggen: Jacques Bak, Leo Frijda, Hans 

Schippers en Henk Verwoerd. Waarnemend 

districtscommissaris dominee Den Herder en Assistent 

districtscommissaris Verkenners Jan Kalkman, die 

beiden ook actief waren in het verzet, spraken tijdens 

deze herdenking. 

 

Meer informatie 

Arie Henk Verwoerd (oorlogsgravenstichting.nl) 

Arie Henk Verwoerd | Erelijst van Gevallenen 1940-1945 

Arie Henk VERWOERD | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal 

(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu) 

Verzet in Amsterdam: Groep 2000 (dedokwerker.nl) 
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Boekje De 30 namen (omroep.nl) 

Groep 2000 (geni.com) 

logboek (kelpin.nl) 

logboek2 (kelpin.nl) 

 

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  
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