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Scouting

Vrijheid in herdenken

Evert Jan Hendrikus Volkmaars werd geboren op 5 juli 1902 in Den
Helder. Hij was de zoon van Adriana Antoinetta Verweijde en Adrianus
. Volkmaars, directeur directe Belastingen.

Door het werk van zijn vader komt Jan in 1909 in Rotterdam te wonen.
Na een kort verblijf in Dordrecht komt Jan op 5 september 1918 terug in
Rotterdam.

In Rotterdam wordt hij leiding van de op 23 april 1918 opgerichte Kralingsche Troep groep X.
Naast Hopman en oprichter Pieter Jan Winkler Prins bestond de leiding van de Kralingsche
Troep in de begin jaren uit vaandrig Cor Kramers en 2e vaandrig Jan Volkmaars, later
aangevuld met 2e vaandrig Cor Jaquet. Door zijn vertrek op 22 september 1920 naar
Middelharnis komt hier een einde aan. Jan komt terecht in Den Helder en is daar inspecteur
invoerrrechten en Accijnzen aan de Buitenhaven.

Jan was een hard werkend persoon, die ook in penibele omstandigheden zoals tijdens de
Tweede Wereldoorlog met moed en kracht op durfde treden. Hij sluisde (Rijks)gelden door
naar onder meer de KP van de Verzetsgroep Den Helder/ Anna Paulowna. Door falsificatie
nam hij overbodig personeel aan, dit waren meestal onderduikers. Den Haag heeft dit nooit
geweten. Hij slaagde er in om drie onderduikers bijna twee jaar lang tot het einde van de
oorlog te verbergen op de zolder van de Belastingdienst op het Koningsplein. Deze drie
werden overdag, onder strikte geheimhouding, door de Chef de Bureau van de inspectie der
directe belastingen (een van de gebroeders Kraak) voorzien van het nodige eten en drinken.
Via de ondergrondse zorgde Jan Volkmaars zo voor een groot deel van de onderduikers in
de kop van Noord-Holland.

Vlak na de bevrijding werd hij door zijn verzetsactiviteiten kort waarnemend burgemeester
van Den Helder, van 19 mei 1945 tot 1 juni 1945. Toen aanvaarde de afgezette
burgemeester G. Ritmeester, die terug kwam uit Duits gevangenschap in concentratiekamp
Buchenwald, zijn functie. Jan is voorzitter geweest van de Schade-en Enquetecommissie en
verrichtte werkzaamheden voor het kantongerecht. Zijn bijnaam was wel eens "Vader van
Nieuwediepers".

Jan werd na de oorlog Districtscommissaris van Noord-Holland Noord (van Texel tot en met
Schagen). Hij stopte hier in 1949 mee en werd Hoofdcommissaris Buitenland, in 1955
waarnemend Hoofdcommissaris en in 1957 Hoofdcommissaris van De Nederlandse
Padvinders. Hij was twee keer contingentsleider van een Wereld Jamboree, onder andere in
1955 naar Canada.

Jan werd lid van het wereldbestuur van de WOSM (World Organisation of the Scout
Movement). Hij ontving in 1965, de enige WOSM onderscheiding, de Bronzen Wolf. Als
voorzitter van de 18e Wereld Conferentie van 1961 in Portugal deed hij het voorstel om voor
alle organisaties één embleem en installatieteken in te voeren om zo meer de nadruk te




leggen op de wereldeenheid van Scouting en om de kosten te besparen.
Tijdens de vergadering van het Internationale Comité van 26-29 september
1962 diende hij een officieel voorstel in voor het ontwerp en de invoering
van een World Scout Badge, die zou worden gebruikt door alle landelijke
Scoutingorganisaties.

Jan was directeur van het Belastingmuseum Rotterdam tussen 1967 en
1979. Hij ontving na de oorlog het verzetsherdenkingskruis.

Jan is overleden op 15 november 1997 in Sommelsdijk.

Meer informatie

Jan Volkmaars - Scoutpedia.nl (scoutwiki.org)

Impost 13.pdf (bdmuseum.nl)

Verzetsherdenkingskruis (geni.com)
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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