Scouts in het verzet
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Hans Jan Ruiter is geboren op 2 maart 1917 in Enkhuizen. Hij is lid van Scouting in
Enkhuizen. Jan gaat naar Frankrijk en woonde in Beaune. Daar was hij wijnmakelaar.

In de oorlog sloot hij zich aan bij de Resistance to the French Interior Forces (FFI) in de
Marius-groep. Jan werd gefusilleerd met 6 andere verzetsstrijders van dezelfde groep,
waaronder Marcel Labaume op 7 september 1944 om 13.00 uur in het bos van Citeaux, in
Auvillars-sur-Sa6ne (Cote-d"Or). De volgende dag werd Auvillars bevrijd door het 3e
squadron van het 2e regiment van Algerijnse verkenningseenheid ;
(RSAR) onder bevel van de kapitein van Baulny.

Hij is begraven op het militaire plein van de gemeentelijke
begraafplaats, in Beaune (C6te-d'Or). Zijn naam staat op verschillende
herdenkingsmonumenten in Frankrijk en op monument De Stedemaagd
in Enkhuizen dat is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers
die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn
omgekomen.
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