Scouts in het verzet

Jan Nauta wordt op 11 april 1922 in Rotterdam geboren als zoon van de
advocaat-notaris Gerhard Nauta (1884-1967) en Anna Joanna van der
Hoeven (1892-1983). Het gezin woont sinds 1917 in Rotterdam aan de
Mauritsweg 31D en vanaf 1926 aan de Prinses Julianalaan 56 in de
Rotterdamse wijk Kralingen.
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afscheid van de Troep. Bij zijn vertrek heeft de groep 56
leden. De groep en de verkenners kwamen onder
leiding van Herman E. Maillette de Buy Wenniger, die
de taak van Hopman op zich nam, de nieuwe vaandrigs
waren Arnold Stakenburg en P. van Dijk en troepleider
Jan Nauta.

Gedurende de bezettingsjaren startte hij in 1940 zijn studie medicijnen in Leiden. Eind
november 1940 gingen de Leidse studenten massaal in staking naar aanleiding van de
landelijke maatregel alle Joodse hoogleraren en docenten te ontslaan. Met de staking gaven
zij steun aan de protestrede van de decaan van de rechtenfaculteit prof. mr. R. Cleveringa.
De universiteit werd hierop gesloten. In april 1941 werden examens en tentamens tijdelijk
weer toegestaan, maar de meeste studenten vertrokken of naar andere universiteiten of
(soms) naar de illegaliteit. Hierna bleef de Leidse universiteit gesloten tot het eind van de
oorlog.

Tijdens de oorlogsjaren is Jan actief in het verzet en in het studentenverzet geweest. Hij
heeft in het verzet onder meer samengewerkt met: Elisabeth Boon, haar latere

echtgenoot J.F. Glastra van Loon, Vic Swane, mevr. Théne-Siemens, Albert Swane, Karst G.
Smit, Gerrit Kastein enz. Hij wordt uiteindelijk lid van de verzetsgroep rond de Leidse
rechtenstudent Vic Swane. Vic Swane hielp via de door hem geleide smokkelroute (escape-
lijn) verzetsmensen en piloten die vanuit Nederland via Spanje naar Engeland wilden
ontsnappen. Het Parijse trefpunt voor zijn organisatie was (het nog steeds bestaande) Hotel
Montholon op 15, Rue de Montholon vlak bij Gare du Nord, waar de reizigers vanuit Brussel
aankwamen.
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In de vroege ochtend van 9 maart 1944 viel de Sicherheitsdienst het hotel binnen en werden
alle aanwezigen die met de smokkelroute te maken hadden gearresteerd. Dit waren naast
Vic Swane, een aantal hotelmedewerkers en een aantal leden van de groep. Wie de groep
aan de Duitsers verraden heeft is niet met zekerheid vastgesteld. Het is mogelijk
dubbelspion Christiaan Lindemans (alias King Kong) geweest. De arrestanten kwamen in de
gevangenis van Fresnes bij Parijs terecht. Op 15 augustus werd vanaf het Quai des Bestiaux
van het Gare de Pantin het laatste konvooi gevangenen uit Parijs afgevoerd naar Duitsland.
Vic Swane en veel van de met hem gearresteerden maakten deel uit van dat transport.
Swane arriveerde op 20 augustus in concentratiekamp Buchenwald waar hij in oktober kwam
te overlijden.

Jan is op 9 maart 1944 niet aanwezig in Parijs, maar wordt op 18 mei 1944,
Hemelvaartsdag, door verraad opgepakt door de SD op één van zijn tochten door Belgié
naar de Pyreneeén. Na een verblijf in de gevangenis in Scheveningen wordt Jan
overgebracht naar de polizeigefangnis (SD) Haaren. Hij kreeg nummer Ha-2908. De
gevangenen die in Haaren zitten zijn wegens Grenzibertritt opgepakt: smokkelaars,
zwarthandelaren, geheim agenten, pilotenhelpers, joden en hun helpers, Engelandvaarders.
Eind juli 1944, nadat de geallieerden uit het bruggenhoofd in Normandié zijn gebroken en
snel oprukken, wordt de Haarense polizeigefangnis grotendeels ontruimd. Bijna tweehonderd
gevangenen worden weggevoerd, naar kamp Vught of naar Duitsland. Jan gaat op transport
naar concentratickamp Sachsenhausen in Oranienburg. Ongeveer 3.000 in dit kamp
achtergebleven zieken, artsen en verplegers werden op 22 april 1945 door Russische en
Poolse eenheden van het Rode Leger bevrijd. Jan Nauta overleefde de oorlog, anderen
waren minder gelukkig.

Na de oorlog pakt Jan zijn studie weer op en trouwt in 1949 met een medestudent Héléne
Maria Theresia Barge. Jan promoveert in 1955 met het proefschrift “Een studie van het
afsluitingsmechanisme tussen slokdarm en maag”. Als thorax-chirurg wordt hij uiteindelijk
hoofd afdeling Thoraxchirurgie van het Dijkzigt ziekenhuis. In 1967 volgt zijn benoeming tot
lector aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam met de leeropdracht thorax-chirurgie. Op 29
maart 1968 volgt zijn benoeming tot buitengewoon Hoogleraar.

Jan is overleden op 11 mei 2013 in Leiden. Hij werd begraven op de RK begraafplaats in
Oegstgeest.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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