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Scouts in het verzet 

Honoré Pieters 
 

 
Honoré Alphonse Joseph Pieters is geboren op 10 december 1896 in Schiedam. Hij is in 

1920 getrouwd met Catharina Johanna Cornelia Honig. Het gezin Pieters had vijf kinderen, 

geboren tussen 1922 en 1938. Ze woonden in Geleen. Hij promoveerde in 1929 in Delft tot 

doctor in de Technische Wetenschappen en ging werken voor de Staatsmijnen in Limburg. 

Hij was Chef van het Centraal Laboratorium der Staatsmijnen. 

 

Honoré was in 1938 assistent districtscommissaris van het district 

Maastricht bij de NPV. Hij verving tijdelijk de districtscommissaris die 

opgeroepen was voor militaire dienst. Later werd hij zelf 

districtscommissaris.  

 

Al vóór de Duitse inval in Nederland in mei 1940 ontmoette Dr. Ir. 

Pieters Duitse joden die hun vaderland waren ontvlucht. Zodra de 

deportaties van de joden begonnen, openden Honoré en Catharina 

hun huis voor joodse kinderen in afwachting van meer permanente 

onderduikadressen in het gebied. Velen werden naar hen toe 

gebracht door hun vriend Oolbekkink. Een van de kinderen was de 

pasgeboren Ria. In tegenstelling tot de andere kinderen op doorreis, besloten de Pieterses 

baby Ria te houden. De kinderen van Pieters moesten hierover zwijgen. Omdat ze haar 

naam niet kenden, noemden ze haar allemaal 'baby'. Omdat Ria zonder papieren arriveerde, 

konden de Pieterses geen voedselbonnen voor haar krijgen. Om de broodnodige melk te 

halen, ging zoon Jan Willem Pieters, toen twaalf jaar oud, elke avond naar een boer in de 

buurt om melk voor de baby te halen. In de loop van 1944 namen de Pieterses ook twee 

Russische krijgsgevangenen op die waren ontsnapt en zij noemden de baby “Ljoba” - een 

naam die daarna door het huishouden van Pieters werd aangenomen. Ria was bij iedereen 

geliefd en had meteen veel moeders om voor haar te zorgen. Zij bleef tot de bevrijding van 

het gebied in september 1944. Omdat het noorden van Nederland pas in mei 1945 bevrijd 

zou worden, bleef Ria bij de familie Pieters. Pas nadat haar joodse ouders Schönthals, die 

de oorlog hadden overleefd, erin slaagden een woonruimte te vinden, verhuisde ze naar hen 

terug. Het contact tussen de familie Schönthals en de familie Pieters bleef zeer nauw.  

 

Hij nam in 1962 afscheid bij de Staatsmijnen.  

 

Op 10 december 2008 erkende Yad Vashem Honoré Alphonse Joseph Pieters en Catharina 

Johanna Cornelia Pieters-Honig postuum als Rechtvaardige onder de Volkeren. 

 

Honoré is overleden op 3 maart 1973 in Heerlen.   

 

Meer informatie 

Honore Alphonse Joseph Pieters (1886-1973) • FamilySearch 

Pieters Joseph & Cornelia (Honig) (yadvashem.org) 

https://ancestors.familysearch.org/en/L5R7-ZT3/honore-alphonse-joseph-pieters-1886-1973
https://righteous.yadvashem.org/?searchType=righteous_only&language=en&itemId=6969747&ind=0
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002337009:00007&query=weest+paraat+1938&coll=dts
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002337009:00007&query=weest+paraat+1938&coll=dts
http://scyedam.delinea.nl/kaleida/pagina.php?id=2005060
http://vrijheid.scouting.nl/

