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Scouts in het verzet 

Henk Sloof 

 

 

 

Hendrikus (Henk) Sloof is op 26 februari 1908 geboren in Rotterdam als zoon van Gerrit 

Cornelis Sloof en Hendrika Nicolasina Coster. Henk woont aan de Honingerdijk 433, later 

316 en 425.  

 

Op 30 oktober 1921 wordt hij lid van de Kralingsche Troep 10, de scoutinggroep in de 

Rotterdamse wijk Kralingen. Op 30 oktober van 1921 wordt een tweede vendel (Vendel B) 

voor verkenners voor minder gegoede Kralingse jongens opgericht. In maart 1923 wordt 

deze al weer opgeheven. Vendel B stond onder leiding van Cor Jaquet, H.G. van Hengel en 

M.J. Mees.  Henk Sloof was lid van deze Kieviten-patrouille. 

 

Henk trouwede in Rotterdam op 26 februari 1930 met Elisabeth van Puffelen. 

 

Tijdens de oorlog sluit Henk zich rond 1 augustus 1942 aan bij de Nederlandse Volksmilitie 

(NVM). Dit was een communistische verzetsorganisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

vooral actief was in Rotterdam en die zich toelegde op sabotage. Op 7 augustus 1942 vond 

in Rotterdam een mislukte aanslag plaats op een trein met Duitse militairen. In de bocht van 

het Luchtspoor tussen de stations Delftsche Poort en Beurs was een explosieve lading 

aangebracht met de kennelijke bedoeling de trein te laten ontsporen en in de diepte te laten 

storten.  

 

Henk Sloof werd op 2 november 1942 opgepakt als lid van De Nederlandse Volksmilitie 

(NVM). De combinatie van een amateuristische aanpak, degelijk recherchewerk door de 

Nederlandse politie en puur toeval leidde ertoe dat de NVM in oktober 1942 door de Duitsers 

werd opgerold. In totaal werden 221 mensen gearresteerd. Er zaten een 12-, een 15-, en vier 

17-jarigen bij. Na een zwaar verhoor bij de SD op de Heemraadsingel belandt hij in de 

gevangenis van Scheveningen. Tussen 26 juni 1943 en 10 juli 1943 zat hij gevangen in 

Kamp Amersfoort en krijgt kampnummer 1205. 

 

Eind 1942 lijden de Duitsers een zware nederlaag tegen de communisten bij Stalingrad en in 

december 1942 slaat de stemming volledig om. De bezetter voert het ‘Keitel-Erlass’ in; een 

geheime richtlijn bedacht door generaal Keitel om mogelijke verzetslieden in het niets te 

laten verdwijnen. Voortaan worden gevangenen waarvan het onduidelijk is of zij de doodstraf 

zullen krijgen ‘abgetrennt’ (geruisloos afgevoerd met onbekende bestemming). Zij verdwijnen 

in nacht en nevel en van hen mag geen spoor achterblijven. Als familie en vrienden niet 

weten waar iemand is gebleven en of iemand nog leeft, zal dat een extra kwelling voor hen 

zijn. Als ‘Nacht und Nebel gevangene’ wordt Henk naar kamp Natzweiler-Struthof bij 

Straatsburg getransporteerd en komt daar op 11 juli 1943 terecht op de politieke afdeling. 

Samen met andere N.N. gevangenen moet hij dagelijks graniet hakken voor de nieuwe 

Duitse hoofdstad ‘Germania’ naar een idee van Albert Speer. Enkele blokken van dit graniet 

vormen nu de sokkel van het Rotterdamse monument ‘Verwoeste Stad’ van Zadkine. 
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Velen overleven de zware arbeid en het kamp niet. Henk wordt op 6 september 1944, als de 

Amerikanen Natzweiler naderen, met de laatste overlevenden, waaronder oud-KT-er Jacob 

Mees, op transport gesteld naar concentratiekamp Dachau bij München, een reis van ruim 

400 km die grotendeels lopend wordt afgelegd.  

 

In Dachau sterft Henk op 17 februari 1945 aan uitputting, 

ondervoeding en vlektyfus. Dit is twee maanden voordat de 

Amerikanen het kamp op 29 april 1945 bevrijden. Als gevolg 

van de arrestaties in verband met de NVM zijn 91 personen 

om het leven gekomen.  

 

Meer informatie  

Hendrikus Sloof (oorlogsgravenstichting.nl) 

Personal Files - Natzweiler (Struthof) Concentration Camp (arolsen-archives.org) 

‘Nacht und Nebel’ gevangene Hendrik (vandaagenmorgen.nl) 

Nederlandse Volksmilitie - Wikipedia 

Nederlandse Volksmilitie - The Dutch People's Militia WWII (geni.com) 

Natzweiler Struthof Vriendenkring 

Hendrik Sloof | Digitaal Namenmonument Oranjehotel 

Honderd jaar Scoutinggroep de ”Kralingsche Troep”, van verkennerstroep voor Kralingsche 

jongens, tot gemengde scoutinggroep in Rotterdam-Oost 1918-2018 (Peter Pieterse). 

Home - Netwerk Oorlogsbronnen 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/141702/hendrikus-sloof
https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-29-2_01012902-oS/?p=1&doc_id=3232942
https://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/nacht-und-nebel-gevangene-hendrik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Volksmilitie
https://www.geni.com/projects/Nederlandse-Volksmilitie-The-Dutch-People-s-Militia-WWII/25368
https://natzweiler.nl/vriendenkring/namenlijst
https://digitaalmonument.oranjehotel.org/nl/person/89790798/hendrik-sloof/
https://www.oorlogsbronnen.nl/
http://vrijheid.scouting.nl/

