Scouts in het verzet

Hans Schippers
~ L s

Johan Godefridus (Hans) Schippers werd geboren op 13 februari 1923 in
Amsterdam. Hij was de zoon van Johan Godefridus Schippers en
| Wilhelmina Catharina Antonia Postma.

Hij kwam als 11-jarige op 5 september 1934 in de eerste klas van het

- Montessori Lyceum. Hij was wat jong en ‘bewegelijk’, maar haalde goede
» resultaten in het eerste jaar. In de jaren daarna liet zijn werkhouding te
wensen over, waardoor hij in 1937 niet werd toegelaten tot 4 HBS en de
derde klas moest overdoen. De resultaten verbeterden echter niet. In april
1941 verliet hij het Montessori Lyceum, nadat hem was geadviseerd niet voor het
eindexamen op te gaan, omdat de kans op slagen nihil werd geacht.

Hans werd in mei 1937 zeeverkenner bij groep 3 De Batavieren in Amsterdam en werd in
oktober geinstalleerd. Hij zette zich direct al in voor het groepsblad De Spil. Deze
zeeverkennersgroep koopt in 1935 tweemaster De Lichtstraal en vaart er mee op het
IJsselmeer. Hans haalde een groot aantal insignes en in de zomer van 1940 zijn groen-gele
koorden. Toen de groep in de zomer van 1939 op zomerkamp ging naar Antwerpen, raakte
hij in de sluizen van Vreeswijk bekneld in een sleeptros en verloor een been. Hij zou daarna

een prothese dragen.

B L g T P Y AN N A g S A
droeg hij de onmenselijke pijn
1S te eisen,voor hij per ambulance
ort zouden zetten.Ten koste van
iding te zijn,de troep een
brieven schreven we hem en hijs
ckte brieven terug om ons in

' zette hij door...en hij kwam:

aan Zee,waar de Troep hem .

weer voor op zijn insigne

e Troep was,nodigde hij die uit,
L bij hew thuis te houden,

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt geprobeerd om De Lichtstraal te laten
‘onderduiken’ maar ze komt uiteindelijk toch in handen van de Marine Jeugdstorm. Zij dopen
het schip om in Van Speijk. Het schip overleefde de oorlog. Twee zeeverkenners stappen
over naar de Nationale Jeugdstorm. Verschillende zeeverkenners en loodsen worden actief
in het verzet. Zijn handicap weerhield Hans er niet van om in het verzet te gaan. Zijn vader
en moeder, 80 en 60 jaar oud, steunden hem hierin. Schippers verrichtte spionageactiviteiten
en bracht Joodse landgenoten, die probeerden uit te wijken naar Zwitserland, over de grens.
Ook zette hij zich in voor onderduikers. Velen bracht hij voor korte tijd onder bij zijn ouders
en voorzag hen van bonkaarten en valse persoonsbewijzen.

Vanaf 1943 was hij betrokken bij het illegale socialistische blad Het Parool. Hij verzorgde
papiervoorraden en was contactpersoon tussen verschillende drukkers. Medio 1944 werd hij
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hoofd van de expeditie in Amsterdam. In Zwolle, Deventer, Twente en de Achterhoek
coordineerde en stimuleerde hij illegale groepen bij het drukken van plaatselijke bulletins van
Het Parool.

Tijdens de hongerwinter van 1944 - 1945 werkte hij actief mee in het Natura-apparaat, dat
slachtoffers van de oorlog met voedsel ondersteunde. Schippers was sinds februari 1944
ondergedoken op de Weteringschans 137, Amsterdam. Hier werd hij op 1 maart 1945 tijdens
een inval met anderen gearresteerd. E€n van hen was een topman van Het Parool, de zwaar
gezochte De Groot, met wie Schippers op die dag een werkbespreking had.

Op 8 maart 1945 werd hij als represaille voor de - overigens onbedoelde - aanslag op de
Hohere SS- und Polizeifiihrer Rauter met De Groot en 51 andere verzetsmensen, onder wie
degenen die met hem waren gearresteerd, bij de Amsteldijk gefusilleerd. Hans werd 22 jaar.

Zijn trouw aan de Troep beelf ongeschonden.Had hij even tijd;

we beraamden plgnnen voor de toekomst en voerden voorbereidingen
uit.vVol trots liep hij rond in zijn zeeverkennerstrui,zijn "veld-
uniform" voltooiend met een zeilbroek,waterlaarzen en zijn "offen-
sief-hoed",een branie--achtig blauw geval,symbool van zijn jonge
sevenslustire QU o h o ok !

Zo gekleed,is hij ook op die fatale dag gegrepen door de verraders.
Verrast,doch niet verslagen.

En zo v1el.hij een week daarna,vlak aan de Amstel,welks blauwe watex
hem de zonnige herinneringen van de zeiltochten op zijn Lichtstraal
toerlep:als padvinder viel hij,tot het uiterste consequent aan zijn
eens gedane belofte:Ik beloof ernstige te zullen trachten
mijn plicht te doen tegenover God en mijn ILand.

Hun lichamen werden op bevel van de Duitsers provisorisch
begraven in massagraven in de duinen bij Overveen. Hans werd
herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Op zijn
grafsteen staat ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des
Heren hand’.

Zes zeeverkenners van groep 3 De Batvieren kwamen om tijdens de
Tweede Wereldoorlog, waarvan vijf in het verzet; Hans Schippers,
Tobias Biallosterski, Ben Biallosterski, Leo Frija en Jacques Bak. Wim
van Bentum kwam om in Duitsland tijdens de Arbeitseinsatz en
schipper Gerrit Koopmans overleed vlak na de oorlog door ziekte. Ze
werden door groep 3 herdacht in een speciale uitgave van De Spil,
het maandblad van de groep, van 8 oktober 1945. Stuurman Dick
Hutter schrijft hierin een gedicht; Het is stil rond het graf / Slechts de
wind fluit zijn lied / Van de vrijheid en van de zee / En doet klap’ren
hun vlag / Als eresaluut / En geeft hun Gods zegen mee.

AAN HEN DIE VIELEN
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Op 23 april 1946, de eerste Sint Jorisdag na de
bevrijding, werd door het district Amsterdam op de
Eerebegraafplaats in Bloemendaal een
herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de vier
padvinders uit het district die hier begraven liggen:
Jack Bak, Leo Frijda, Hans Schippers en Henk
Verwoerd. Waarnemend districtscommissaris
dominee Den Herder en Assistent
districtscommissaris Verkenners Jan Kalkman, die
beiden ook actief waren in het verzet, spraken
tijdens deze herdenking.

In Amsterdam-West is een straat haar hem genoemd, het Johan Schippersplantsoen.

Meer informatie

Johan Godefridus Schippers (oorlogsgravenstichting.nl)

Johan Godefridus Schippers | Erelijst van Gevallenen 1940-1945

Johan Godefridus SCHIPPERS | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu)

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, 1946, no 9, 01-05-1946 »
01 mei 1946 - Pag. 5 | Delpher

Lichtstraal » Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (ssrp.nl)

Lichtstraal, een Zeeuwse Klipper met een rijke geschiedenis, Everard Peter van Emmerik,
2024

Weest paraat; officiéel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 8, 1940 »
1940-09 - Pag. 22 | Delpher

Speciale uitgave van De Spil, maandblad van Groep lll, oktober 1945

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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