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Scouts in het verzet 

Han Hollander 

 

 

 

Han Hollander werd geboren op 17 juni 1927 en was scout bij de 

christelijke Huysmangroep. Scouting werd door de Duitsers 

verboden, maar hij hield contact met de groepsleider, Wim 

Spanhaak. Ze deelden de belangstelling voor de natuur, wapens en 

de militaire kant.  

 

Wim vraagt Han te onthouden waar de Duitsers zich bevonden en wat ze deden. Ze 

wisselden deze informatie dan uit. Begin '43 kreeg Wim een oproep voor de verplichte 

Arbeitseinsatz waarna hij onderdook. In de zomer van 1943 vraagt hij aan Han Hollander of 

hij een pakje met pistolen en patronen wil bezorgen. Dat doet hij en vanaf dat moment wordt 

hij - op de fiets en in korte broek - ingezet voor allerlei verzetsactiviteiten in Zwolle. Eind 

oktober 1944 mag hij tegen zijn zin niet meedoen aan een gevaarlijke actie, omdat de leider 

hem te jong vindt. Bij een razzia worden zes mannen van zijn groep gearresteerd en enkele 

dagen later publiekelijk gefusilleerd. 

 

Han overleed op 17 juni 2014 in Aerdenhout en was drager van het verzetsherdenkingskruis. 

 

Meer informatie 

Ik leef nog, omdat de leider me te jong vond - Nationaal Comité 4 en 5 mei 

Verzetsherdenkingskruis (geni.com) 

      

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/sprekende_beelden/getuigenverhalen/54/ik-leef-nog%2C-omdat-de-leider-me-te-jong-vond
https://www.geni.com/projects/Verzetsherdenkingskruis/47878
http://vrijheid.scouting.nl/

