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Scouting

Vrijheid in herdenken

Dirk (Dick) de Vries werd geboren op 10 juni 1915 in Koog aan de Zaan.
Hij was de zoon van Willem de Vries en Petronella van den Hoven.

Voor de oorlog (1935) was hij lid van een
waterscoutinggroep Claes Compaen in Zaandam. Ze
hadden hun clubhuis in gebouw De Waakzaamheid in
Koog aan de Zaan. De groep organiseerde jaarlijks
revues.

Aan het begin van de oorlog was Dick technisch employé van Fokker. Hij
zat in het verzet en was lid van Zaanse afdeling van de Stijkelgroep. De
scouts Johan Moret, Rein Renkema, Kees Wolzak en Dick de Vries zaten bij deze
verzetsgroep. Dick heeft met zijn medestrijders uit de Zaanstreek een garage van de Duitse
weermacht in Zaandam in brand gestoken. De auto’s die daar stonden hadden roofgoederen
geladen en stonden klaar voor vertrek. Ze gingen allemaal verloren. Ook heeft hij een poging
tot brandstichting in een fabriek van een NSB’er in Wormerveer gedaan. Hij stuurde
informatie naar Engeland over werkzaamheden voor de Duitsers bij Fokker en andere
fabrieken. Zijn groep vernietigde aluminium voorraden, saboteerde het werk, vernietigde
gereedschappen en zorgde ervoor dat belastingproeven mislukten of verkeerde uitkomsten
gaven. Hij stal tekeningen van zweefvliegtuigen stuurde deze en informatie over
Nederlandse en Duitse fabrieken die vliegtuigonderdelen vervaardigden naar Engeland. Ten
slotte heeft hij in Wormer twee Duitse Gestapo-agenten doodgeschoten, de lijken op een
bootje in de Wijdewormer gebracht en ze daar in het veen geduwd. Ook heeft hij zes
maanden lang, samen met H. Ero en J.C. Thomas, twaalf Engelsen die in Wormer verstopt
waren en spionage en sabotage pleegden, verzorgd en onderhouden.

. Door verraad kwam een einde aan de werkzaamheden van de

Stijkelgroep. Dick werd op 28 april 1941 gearresteerd toen hij in

Wormer bij Van Hinte in huis was. Dick heeft negen maanden in het

Oranjehotel in Scheveningen gezeten. Daar deelde hij een cel met Jan

q Kalff, de burgemeester van Krommenie. Daarna is hij vervoerd naar

" Berlijn. Hij is samen met 31 medestrijders na een showproces, op 4 juni

= 1943 in Berlijn-Tegel gefusilleerd De overige leden werden veroordeeld
, tot strafkampen. Maar drie vrouwen en één man overleefden de

“% verschrikkingen van de Duitse concentratiekampen.

In 1947 werden de omgekomen verzetsmensen op begraafplaats Westduin in Loosduinen
herbegraven. Ze worden herdacht met het Stijkelmonument, een gemetselde gedenkmuur
met plagquette en een knielende mannenfiguur. Aan weerszijden van de muur liggen de
eregraven van 47 gefusilleerde verzetsstrijders van de Stijkelgroep. Bij elk graf staat een
kruis van witte natuursteen. Het monument is onthuld op 4 mei 1953 door burgemeester mr.
F.M.A. Schokking. Ook Dick wordt hier herdacht.




In 1945 ging een groep padvinders op weg naar een oorlogsmonument dat werd onthuld
in Koog aan de Zaan. Het monument in het Koogerpark is opgericht ter nagedachtenis
aan 16 verzetsmensen uit Koog aan de Zaan en Zaandijk die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld. Ook Dick wordt hier
herdacht.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002335004:00003&coll=dts&query=Koog&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22Weest+Paraat%22%29&sortfield=date&page=1&rowid=3
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB14:002335004:00003&coll=dts&query=Koog&cql%5B%5D=%28alternative+all+%22Weest+Paraat%22%29&sortfield=date&page=1&rowid=3
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/163983/dirk-de-vries
https://www.erelijst.nl/dirk-de-vries
https://digitaalmonument.oranjehotel.org/nl/person/999901030/dirk-de-vries/
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.136/invnr/1/file/NL-HaNA_2.19.136_1_0063-00002000001_062
http://stijkelgroep.nl/stijkelgroep/dick-de-vries
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=stijkelgroep
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=vries1
https://www.meitotmei.nl/twee-zaanse-verzetsstrijders-een-brief/
https://www.meitotmei.nl/twee-zaanse-verzetsstrijders-een-brief/
https://nl.scoutwiki.org/Johan_Moret
https://archief.zaanstad.nl/mediabank/zoek-in-de-beeldbank/detail/6d73f207-b83e-9898-f1dc-a661a5edf0b9
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1276/koog-aan-de-zaan-monument-in-het-koogerpark#:~:text=Het%20monument%20in%20het%20Koogerpark,en%202%20meter%2010%20diep
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1276/koog-aan-de-zaan-monument-in-het-koogerpark#:~:text=Het%20monument%20in%20het%20Koogerpark,en%202%20meter%2010%20diep
http://vrijheid.scouting.nl/

