Scouts in het verzet

Corneille (Cor) Eweg wordt geboren op 10 november 1922.

In 1937 werd in Utrecht groep 16, de Tuindorpgroep opgericht. In 1939
ging de groep verder als Wilhelminagroep. Tot 1945 was het een
landverkennersgroep, Cor werd op zijn 11 lid van Scouting en sloot
zich aan b ij deze groep. Later werd hij hier ook leiding. Bert van der
Burg was leiding bij deze groep. Scouting werd in 1941 verboden, maar
het lukte de groep regelmatig bijeen te komen (als vriendengroep,
zonder uniform etc.) Zo werden er cursussen voor EHBO en jiu-jitsu georganiseerd,
wandeltochten en zelfs kleine zomerkampjes. Ondertussen waren de kampeerspullen
verstopt in een werfkelder onder de Smeebrug. Cor sloot zich hier ook bij aan.

Eén van de leiders was actief in de illegale pers en het helpen van (joodse) onderduikers.
Cor werd hierbij ingeschakeld. Hij deed koeriersdiensten en bracht bonkaarten en
persoonsbewijzen die vervalst waren rond. In het voorjaar van 1943 werd hij opgepakt. Via
Haarlem ging hij naar de Weteringschans in Amsterdam. Op 12 augustus kwam hij terecht in
Kamp Vught. In Vught zat hij bij het Philips Kommando. Het Philips-Kommando zijn de
gevangenen die in de oorlog hebben gewerkt in een werkplaats van Philips, die was
gevestigd binnen het prikkeldraad van kamp Vught. Hij was hier ook enige tijd ziek. Op 19
januari 1944 ging hij naar Kamp Amersfoort.

Na de oorlog ging de Wilhelminagroep weer verder, maar nu als
zeeverkennersgroep. In 1946 volgde schipper Cor Eweg schipper Bert
Van de Burg op.

Hij trouwde met Geertruida Helena Cornelia Zwaan en overleed op 23
juli 2012.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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