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Scouts in het verzet in Nederlands Oost Indië 

Hein Liem 

 

 

 

Tiauw Hien (Hein) Liem wordt geboren op 2 september 1920 in Melang. Hij is Peranakan 

Chinees.  

 

Hij bezocht in Soerabaya de Europese Lagere School en vervolgens de HBS. Op de HBS 

wordt hij ook scout. De jaren als scout hebben hem veel bijgebracht om te overleven tijden 

de oorlogsdagen en in het verzet.  

 

Hein was vanwege zijn status als ”Nederlands Onderdaan – niet Nederlander” niet 

dienstplichtig. Toch meldde hij zich als 21-jarige in december 1941 na Pearl Harbor als 

vrijwilliger aan bij de Radio Verbindingsdienst in Soerabaja. Veel Paranakan Chinezen 

hebben als militair of politieman hun aandeel in de verdediging bijgedragen. Een grote groep 

heeft zich spontaan als burgers vrijwilliger aangemeld en ze werden ingezet bij diverse 

diensten en verdedigingskorpsen zoals de stadsbeveiliging, landstormers, Radio 

Verbindingsdienst en het vrijwillige vliegerscorps.   

 

Begin maart 1942 volgden voor Hein maandenlange geheime nachtelijke tochten over heel 

Java om verzetsgroepen van wapens te voorzien. Op 6 maart 1943 werd hij om 5 uur ’s 

morgens door de Japanners gevangen genomen en in de Lowokwaroe gevangenis nummer 

9 maandenlang, grotendeels in het donker, gevangen gehouden en gemarteld. Bekennen 

zou hem en de anderen fataal worden.  

 

Hein werd uiteindelijk “slechts” tot 3 jaar dwangarbeid door een militair tribunaal veroordeeld. 

Reden voor deze “korte” straf was dat de Kenpeitai in Malang en de Japanse Militaire Politie 

in Soerabaja geen gegevens hadden uitgewisseld en twee inheemse rechercheurs met 

opzet bepaalde gegevens uit hun rapportage weglieten. 

Doodziek werd hij daaruit op 17 september 1945 bevrijd.  

 

Na de oorlog bleef hij als Akela actief bij Scouting. In 1950 

was hij cursusstaf tijdens een districtscursus voor welpen in 

Batang (Midden Java) en was Mang.  

 

Hein verhuisde naar Nederland. Hij ontving het 

Verzetsherdenkingskruis. Hij stierf op 10 december 1989 op 

de leeftijd van 69 jaar aan zware longproblemen.      

 

Meer informatie 

Op 5 mei 2007 vertelde Harry Liem aan de leden van de Vriendschap (yumpu.com) 

Verzetsherdenkingskruis (geni.com) 

64ste Indië Herdenking, Amstelveen (amstelveenweb.com) 

konig-maas-pg-150-164.pdf 

Tiauw Hien Liem - Ons Land 

Logboek districtscursus Welpen 1950, Scoutingmuseum Baarn 

https://www.yumpu.com/nl/document/read/20459836/op-5-mei-2007-vertelde-harry-liem-aan-de-leden-van-de-vriendschap
https://www.geni.com/projects/Verzetsherdenkingskruis/47878
http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=1717
https://wwii-netherlands-escape-lines.com/wp-content/uploads/2016/09/konig-maas-pg-150-164.pdf
https://www.onsland.nl/personen/116/Tiauw-Hien-Liem/2061
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

