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Joannes (Jan) van der Pol is 

geboren op 26 augustus 1909 in 

Zaandam. Hij was de zoon van 

Anthonius Franciscus van der Pol 

en Maria Christina de Smit.  

 

Jan was kruisheer bij de Orde 

van het Heilig Kruis (O.S.C.) (Kruisheren). Hij werd 

in 1938 in St. Agatha tot priester werden gewijd. 

Hij werd in 1939 missionaris op Java, NOI. 

 

Hij was Groepsaalmoezenier van de 

rooms-katholieke Don Boscogroep in  

Bandung. 

 

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp Baros 6 in Tjimahi. Dit kamp lag in het 

zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg. Het was 

achtereenvolgens krijgsgevangenkamp, vrouwenkamp en jongenskamp. Het kamp bestond 

uit twee delen aan weerskanten van de Barosweg: aan de westzijde het “Willemstraat-

gedeelte” en aan de oostzijde de “Baroskant”. 

 

Hij was o.m. werkzaam in Bandung en in Garut. Ook was hij magister van de fraters en 

professor op het seminarie in Tjitjadas. 

 

Hij overleed in 1994 in Ceribon, NOI.  

 

Meer informatie 

De priesterwijding in St. Agatha op 25 juli 1938 - De Kruisheren 

Namenlijst Tjimahi   

Baros 6  

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3e jaargang 1940-1941 

  

 

 

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://kruisheren.eu/de-priesterwijding-in-st-agatha-op-25-juli-1938/
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20D.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Baros%206.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

