
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in Nederlands Oost Indië 

Broeder Winfried 
 

 

         

Cornelis (Kees) Johannes Dekkers is geboren op 14 november 1912 in Udenhout. Hij was 

de zoon van Adrianus Dekkers en Elisabeth Schuurmans. 

 

Hij trad als juvenist in op 27 april 1926 bij de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve 

Vrouw van Lourdes in Dongen. Hij ontving op 19 maart 1929 het kloosterkleed en kreeg de 

naam broeder Winfridus Maria. Hij legde twee jaar later voor de eerste maal de geloften af. 

Broeder Winfried volgde de onderwijzersopleiding en slaagde in 1933 voor een acte lager 

onderwijs. Op 23 juli 1936 vertrok hij naar het toenmalige Buitenzorg in Nederlands-Indië 

waar de broeders de leiding hadden over een Hollandse - Chinese school. 

 

Hij was welpenleider bij groep 11 in Buitenzorg 11. 

 

Als Nederlander werd hij na de verovering van Indië door de Japanners geïnterneerd. Hij 

kwam terecht in 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van 

Tjimahi Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een 

krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. 

 

Na de bevrijding werd hij onmiddellijk door de extremistische nationalisten gevangen 

genomen, vervolgens door de Brits-Indische soldaten ontzet en ondergebracht in een 

beschermingskamp. Nadat door de politionele actie de rust was weergekeerd, ging hij met 

verlof naar Nederland voor de gouden bruiloft van zijn ouders.  

 

Hij keerde terug naar Buitenzorg als hoofd van de Sint-Jozefschool op de Bantammerweg 

20. Gezien zijn levenservaring, was broeder Winfried de man in Indië waar de Udenhoutse 

soldaten mee konden praten. Hij fungeerde daar dan ook als hun gastheer. Via het 

maandblad wisten de soldaten waar ze hem konden vinden en ze hebben hem meermalen 

bezocht. Het was echt een warm thuisplekje voor Udenhoutse jongens. Op 15 september 

1950 trad broeder Winfried uit de congregatie, ging terug naar Nederland. Hij trouwde op 31 

oktober 1951 met Antonia (Tonie) Catharina Delaere (Salatiga, 1922). Hij werd leraar aan de 

Lagere Technische School in Druten. 

 

Kees is overleden 12 februari 1972 in Druten. 

  

Meer informatie 

Geboorte Cornelis Johannes Dekkers op 14 november 1912 » Open Archieven  

Overlijden Cornelis Johannes Dekkers » Open Archieven 

Over Unentse soldaten overzee 

Tjimahi namenlijst  

Tjimahi 

Antonia Catharina (Tonie) Dekkers - Delaere ✝ 14 september 2014 overlijdensbericht en 

condoleances - Mensenlinq 

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3e jaargang 1940-1941 

https://www.openarchieven.nl/bhi:e51d8891-fc29-885a-00e3-0636ef80c784
https://www.openarchieven.nl/tsl:b18254c2-e525-48d4-ed0e-4741bfe8890d
https://schoorudenhout.nl/wp-content/uploads/2020/07/unentsesoldaten.pdf
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20D.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/antonia-catharina-%28tonie%29-dekkers---delaere-321385
https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/antonia-catharina-%28tonie%29-dekkers---delaere-321385
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

