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Theo Koster 
 

 

         

Theodorus (Theo) Nicolaas Koster is geboren op 6 december 1902 in Grootebroek. Hij was 

de zoon van Dirk Koster en Antje Bakker 

 

Hij woonde als student in 1918 in Uden. Hij werd in 1923 ingeschreven in het militieregister 
Haarlem. Hij studeerde theologie in St. Agatha van 1927 tot 1931. 
 

Theo werd priester bij de Orde van het Heilig Kruis (O.S.C.) (Kruisheren). Hij vertrok naar de 

missie in Nederlands Indië.   

 

Hij was groepsaalmoezenier bij de katholieke groep 24 St. Antoniusgroep in Bandung en 

stopte daar in 1940. Pater Hein Wentholt diende in 1940 en 1941 in Tjimahi en werd pastoor 

van de St. Ignatius kerk en volgde hem op bij groep 24.   

 

 
 

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in kamp 4e en 9e Bataljon 

in Tjimahi, samen met zijn mede kruisheren en (oud) 

groepsaalmoezeniers Jo Scharff, Jos van Gils en Noud 

Vermeulen. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van 

Tjimahi en bestond uit de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. 

Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 

1944 werd het burgermannenkamp. 

 

Theo is overleden op 14 juni 1972 in Amsterdam. Hij werd 

begraven in het priestergraf op de RK Begraafplaats St. 

Barbara in Amsterdam.  

 

Meer informatie 

Theodorus Nicolaas Koster (1902 - 1972) - Genealogy 

(geni.com) 

Registratie Theodorus Nicolaas Koster op 6 december 1902 te Grootebroek » Open 

Archieven 

NAAM (japanseburgerkampen.nl) 

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl) 

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3e jaargang 1940-1941 

Amsterdam - RK Begraafplaats St Barbara - Theodorus-Nicolaas (online-begraafplaatsen.nl) 

In memoriam: 14 juni - De Kruisheren 

https://www.geni.com/people/Theodorus-Koster/6000000208044396080
https://www.geni.com/people/Theodorus-Koster/6000000208044396080
https://www.openarchieven.nl/bhi:178eaa61-0870-6c8e-46ae-55572253aa94
https://www.openarchieven.nl/bhi:178eaa61-0870-6c8e-46ae-55572253aa94
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjimahi-kampen%20aug%201945%20S.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/4e%20en%209e%20Bataljon.htm
https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/1957451/3124867/Theodorus-Nicolaas-Koster-1902-1972
https://kruisheren.eu/im-0614/
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

