Scouts in Nederlands Oost Indié

Maarten de Lange is geboren op 12 februari 1879 in Lopik. Hij was de zoon van Gerrit de
Lange (1842-1918) en Johanna Hoefnagel (1842). Hij had een broer Bastiaan (1881-1960 ).

Hij was Pater bij de Missionarissen van Heilig Hart in Tilburg (M.S.C.). Hij woonde in 1941 in
Pekalongan en was districtsaalmoezenier bij het Apostolisch Prefectuur van Poerwkerto.
Assistent districtscommissaris was B. Kockelkorn.

Ook de geestelijken werden in kampen geinterneerd. Maarten
kwam terecht in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimabhi. Dit kamp lag in
het noordelijk stadsdeel van Tjimahi en bestond uit de kazernes van
het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas & Mooe LANGE
eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. Hij overleed daar ‘
op 27 maart 1945 in Tjimahi.

Hij werd na de oorlog begraven op het Nederlands Ereveld
Leuwigajah in Tjimahi.

Meer informatie

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3¢ jaargang 1940-1941
Maarten de Lange | Oorlogsgravenstichting

NAAM (japanseburgerkampen.nl)

Tjimahi (japanseburgerkampen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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