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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Henk Vermeulen 
 

 

 

Henk Vermeulen wordt geboren op 28 december 1925 in Dordrecht. Zijn vader vertrekt na 4 

jaar naar Nederlands Indië om daar te gaan werken als boekhouder bij een Suikerfabriek in 

Oost Java. De familie volgt enkele jaren later. Na een paar jaar verhuisde het gezin naar 

Batavia.   

 

In juli 1934 ging hij op Scouting bij de welpen. Ze gingen vaak op stap met de fiets of met de 

bus, bezochten oorlogsschepen of de landgoederen even buiten Batavia. Aan het eind van 

de Madoeraweg was een veldje met loodsen en een blokhut. De blokhut voor de meisjes 

(kabouters) en de loodsen voor de jongens. De welpen, verkenners en voortrekkers 

omvatten drie troepen: Oranje, Oranje-Wit en Oranje-Blauw. Henk zat bij Oranje-Wit. 

 

Zijn naam staat onder het Nederlands-Indisch record 10 x 100 meter estafettezwemmen. Als 

zestienjarige wordt hij ploegleider bij de hulppolitie. Hij moet zich bij de Jappen melden voor 

transport naar een mannenkamp maar hij duikt onder bij zijn moeder en jongere broer in een 

vrouwenkamp. Hij zit in Kamp Tjideng en Kamp 15e Bataljon in Bandung. Hij wordt 

maandenlang gevangen gehouden door de Kempé Tai, de Japanse geheime dienst. Door 

zijn ongeremde eigenwijsheid en vindingrijkheid overleeft hij verschillende Jappenkampen.  

Kamp 15e Bataljon was een kamp waar ook veel jongere jongens waren. Het bestond uit de 

kazerne van het 15e Bataljon in het centrum van Bandung. Op het drukste moment waren er 

10.000 gedetineerden in dit kamp. Het kamp was het verzamelpunt van vele jongens uit 

Java. In het kamp werden allerlei Scoutingactiviteiten georganiseerd en er was een stam 

actief. Het is niet bekend of Henk hier actief was met Scoutingactiviteiten.  

 

Na de oorlog breekt de Bersiap-periode aan. Alle Europeanen blijven noodgedwongen in de 

kampen om uit handen te blijven van de uitzinnige troepen muitende jongeren. In die tijd 

verzorgt Henk als chauffeur de levensgevaarlijke voedseltransporten voor de inwoners van 

het kamp. 

 

Na de oorlog komt Henk met de SS Johan de Wit naar Holland. Hij volbrengt de versnelde 

HBS en wordt toegelaten tot de Rijksluchtvaartschool. Na enkele jaren in dienst te zijn bij 

KLM, wordt hij voorzitter van de ledenraad van de VNV. Via die functie wordt hij uiteindelijk 

verkozen in het bestuur van IFALPA. 

 

Zijn biografie wordt in maart 2016 beschreven in het boek Hank. 

 

Meer informatie 

webeditie_op_de_bok_april_2016.pdf (vnv.nl) 

bol.com | Hank, Henk Vermeulen | 9789402143690 | Boeken 

Bandoeng (japanseburgerkampen.nl) 

Tjideng (japanseburgerkampen.nl) 

  

 

https://www.vnv.nl/files/publicaties/op_de_bok/webeditie_op_de_bok_april_2016.pdf
https://www.bol.com/nl/f/hank/9200000057279600/
https://www.japanseburgerkampen.nl/15e%20Bataljon.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng.htm
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

