
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Pieter Samuels  

 

 

 

Pieter Agnus Alexander Samuels is geboren op 25 mei 1912 in Pati, NOI. Hij was de zoon van W. 

Samuels en SIni. Van beroep was hij snijvelder (toezichthouder op het snijden van het suikerriet).  

 

In 1937 was hij hopman in Pati.  

 

Tijdens de mobilisatie was hij militiesoldaat bij de genie. Hij zat bij 

het 1e Bataljon Genietroepen in Mr. Cornelis. Tijdens de Japanse 

bezetting was hij als krijgsgevangene geïnterneerd. Op 21 april 1943 

kwam hij aan in Thailand om te gaan werken aan de Birma Spoorlijn. 

Hij overleefde de oorlog.  

 

Meer informatie 

Het Indisch Leidersblad mei 1937  

Japanse interneringskaarten, Surname: Samuels | Nationaal Archief 

Birma-Siam-spoorweg (japansekrijgsgevangenkampen.nl)  

 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/e9c054d8-148f-102f-a8e2-0050569c51dd
https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Birma-Siam%20Dutch%20ORs%20nov%201944%20P-S.htm

