
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Piet de Lyon 

 
 

Piet Adriaan de Lyon is geboren op 16 juli 1907 in 

Djokjakarta, NOI. Hij was de zoon van Adriaan de Lyon en 

Raden Nganten Rosinem Atmosoewito. 

 

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat op het kantoor van 

de Staf General in Batavia. Hij werd krijgsgevangen 

genomen en tewerkgesteld aan de Pakan Baroe spoorlijn 

op Sumatra.  

 

Na de oorlog wordt in Soerabaja het initiatief genomen om 

scouts onder de Nederlandse strijdkrachten in de 

gelegenheid te stellen zich als stamlid in te schrijven bij 

Groep 4. Piet is hier Oubaas.    

 

Meer informatie 

Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief 

Registratie Piet Adriaan de Lyon (in het jaar 1942-1996) » 

Open Archieven 

Nieuwe courant » 26 jun 1947 - Art. 62 | Delpher 

Birma-Siam-spoorweg (japansekrijgsgevangenkampen.nl) 

Birma-Siam-spoorweg (japansekrijgsgevangenkampen.nl) 

 

 

 

 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/e91cc5c0-148f-102f-a8e2-0050569c51dd?searchTerm=lyon
https://www.openarch.nl/ghn:155f3fc3-7b9a-47d0-9ab6-bf861e8b9e82
https://www.openarch.nl/ghn:155f3fc3-7b9a-47d0-9ab6-bf861e8b9e82
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Oubaas&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&page=15&sortfield=date&coll=ddd&identifier=MMNIOD04:000100537:mpeg21:a0062&resultsidentifier=MMNIOD04:000100537:mpeg21:a0062&rowid=4
https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Malay%20camp%20ORS%20nov%201944%20L.htm
https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Pakan%20Baroe%20naamlijst.htm

