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Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Erik Elink Schuurman 

 

 
 

Erich (Erik) Waldemar Heinrich Elink Schuurman werd 
geboren op 22 november 1918 in Baarn. Hij was de zoon 
van Gerard Elink Schuurman en Louise Schüts, 
 
Erik was scout bij de 3e Utrechtsche groep in Utrecht en 
later van de aan deze groep verbonden Oud Padvinders 
Vereniging. 
 

In 1938 verhuisde hij van Baarn naar Den Helder waar hij ging studeren 
aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). In mei 1940 is hij met een 
aantal collega adelborsten vanuit Den Haag uitgeweken naar Engeland.  
 
Hij diende als luitenant ter zee 3e klas aan boord van Hr. Ms. De Ruyter. 
Schout bij Nacht Karel Doorman was hier kapiteln. Tijdens de Slag in de 
Javazee werd het schip op 27 februari 1942 tot zinken gebracht. De Slag in 
de Javazee (27 februari 1942) was een mislukte poging van een 
geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout-bij-
nacht Karel Doorman om in de Javazee een Japanse invasievloot met 
troepen voor de aanval op Java tegen te houden. 
 
Een deel van de bemanning kon worden gered, maar Doorman verkoos, 
volgens oude marine traditie, met het schip ten onder te gaan. Ook Peter 
van Tulder, oud scout uit Den Haag, Soemitro, zeeverkenner bij de I.E.V. Groep PVB-
Batavia 17, en  Erik Elink Schuurman kwamen hierbij om en kregen een zeemansgraf.  

 
Meer informatie 
Erich Waldemar Heinrich Elink Schuurman 
(oorlogsgravenstichting.nl) 
Soemitro (oorlogsgravenstichting.nl)    
De Roep 1984 
Slag in de Javazee - Wikipedia 
Home - Netwerk Oorlogsbronnen 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/39003/erich-waldemar-heinrich-elink-schuurman
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/39003/erich-waldemar-heinrich-elink-schuurman
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/144047/soemitro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_in_de_Javazee
https://www.oorlogsbronnen.nl/
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 
alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

