Scouts in Nederlands Oost Indié

Johanna Bierhuijs-Zitter
-

Johanna Carolina Zitter is geboren op 22 april 1913 in Brebes, NOI. Ze was onderwijzeres in
Bojohali en Tanjungpandan. Johanna trouwde met Willem Louis Bierhuijs (11 december
1909, Kediri). Hij was ketelhuis machinist bij de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM)
in Soengei Gerong. Ze woonden voor de oorlog in Bandung.

Tijdens de mobilisatie was haar man Willem Militie sergeant. Hij was ingedeeld bij de Marine
Luchtvaartdienst in Soerabaja, werd krijgsgevangen genomen en geinterneerd op Java.
Vervolgens is hij getransporteerd naar Thailand om aan de Birma spoorlijn te gaan werken.
Hij zat in een krijgsgevangenenkamp in Chungkai, Thailand. Daar was hij aanwezig bij de
oprichting van de Kapitein Servaes Stam op 2 december 1943.

In Zuidoost Azié waren vlak na de oorlog verschillende kampen waar Nederlanders
verbleven voor ze gerepatrieerd werden naar Nederland. Vrouwen en kinderen werden hier
in veel gevallen herenigd met hun mannen die als krijgsgevangene aan de Birmaspoorlijn
gewerkt hadden. In verschillende van die kampen werd gestart met Scoutingactiviteiten voor
de kinderen. In 1946 was Johanna leidster bij groep 5, Prinsessegroep, een initiatief van de
Nederlandse gemeenschap in Bangkok. Het was zelfs een apart district (district Siam) van
de Nederlandsche padvinders. Ze tekende daar onder andere het legitimatiebewijs van Bert
Oudenhoven.
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Meer informatie

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl)

Oost-Indié: Stamkaarten Ambtenaren, Achternaam: Zitter | Nationaal Archief
Birma | Stichting Noord Sumatra Documentatie (noordsumatra42-45.nl)
Japanse interneringskaarten, Surname: Bierhuis | Nationaal Archief

Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (wiewaswie.nl)

Scoults in de oorlog



https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00454/f8e25238-cbd9-11e8-828a-00505693001d
https://www.noordsumatra42-45.nl/birma/
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/814a89a6-7b5f-11eb-89b7-8f456f66bbe2
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/115159871

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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