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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Carl Kuntze 

 
 

Carl Erich Eberhard Kuntze is geboren in Rotterdam op 30 

december 1896. Hij was de zoon van Carl Friedrich Harry Kuntze (1853-

1898) en Elise Wilhelmine Henriette Carp. Carl was getrouwd met 

Elisabeth Marianne Terbeek.  

 

Nadat Scouting vanuit Groot Brittannië naar Nederland overwaaide, was 

hij één van de eersten die in Den Haag lid werd van de nieuwe 

jeugdbeweging.   

 

Hij ging rechten studeren en vertrok naar Nederlands Indië. Kuntze was vanaf 1923 in 

verschillende functies werkzaam geweest. In eerste instantie was hij 

in Soerabaja en Batavia  

adjunct-inspecteur bij de belastingdienst, maar later was hij werkzaam bij het algemeen 

secretariaat van het kabinet van de Gouverneur-Generaal en was hij referendaris 

in Buitenzorg. Van 1936 tot 1938 was hij burgemeester van Cirebon in Nederlands-Indië. 

Daarna was hij burgemeester van Medan, de hoofdstad van de provincie Noord-Sumatra van 

1938 tot 1942. Hij zette zich hier vooral in voor de bouw van wegen, en woningen en de 

aanleg van waterleidingen.  

 

Burgemeester Kuntze werd in november 

1939 als ere voorzitter van de afdeling 

Medan van de NIPV geïnstalleerd. De 

districtscommissaris van de Oostkust, 

dhr. G.J. Mensings, speldde de 

burgemeester een Ere-insigne op.  

  

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd. In eerste instantie kwam hij terecht in de 

St Jozef-school. Hier was hij kampleiding. De school lag in het centrum van Medan aan de 

Kerkstraat, direct bij de spoorwegovergang. In de school verbleven mannen, die overdag 

moesten werken in de stad (Nippon-werkers, ballenjongens), bijv. artsen in ziekenhuizen. Zij 

hadden nog vele contacten in de stad en met bewoners van andere kampen. Er was een 

zekere vorm van georganiseerd verzet tegen de Japanse bezetter. Door razzia's werd dit 

verzet gebroken. 

 

Op 10 november 1943 kwam hij aan in kamp Belawan Estate. Hij was hier kampleiding van 

het mannenkamp. Belawan Estate lag ongeveer 40 km ten zuid-westen van Medan in de 

richting van Brastagi. Het kamp-complex bestond uit oude verlaten loodsen (voor chinese 

koelies) van een tabaksonderneming. Er waren 10 langwerpige stenen gebouwen; er was 

geen stromend water, er was geen elektrisch licht. Het kamp-complex werd achter-

eenvolgens gebruikt als mannenkamp en als vrouwenkamp. 
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Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland en werd burgemeester van Barneveld van 

1947 tot 1961. Op 4 mei 1951 onthulde hij het lokaal bekende gedenkteken in Voorthuizen  

voor de gevallenen in de oorlog. Van 1962 tot 1963 was hij waarnemend burgemeester 

van Ermelo. De Burgemeester Kuntzelaan nabij het station Barneveld-Centrum is naar hem 

genoemd, net als de Kuntzestraat in Nunspeet. 

 

Hij is overleden in Wageningen op 31 juli 1976. 
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