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Scouts in het leger in Nederlands Oost Indië 

Cornelis van Egmond 
 

 

 

Cornelis van Egmond is geboren op 16 december 1914 in Noordwijk. Hij was de zoon van 

Dirk van Egmond en Margaretha Plug. Hij was getrouwd met Juliana van Brussel.  

 

Cornelis was in 1940 leider van groep 8 bij de katholieke Scoutinggroep van Meester 

Cornelis in Batavia, aangesloten bij de Katholieke Padvinders Bond.  

 

Hij was militair bij het KNIL. Tijdens de mobilisatie was hij 

sergeant 1e klas bij het 21 bataljon Infanterie. Hij werd 

krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht 

in krijgsgevangenkampen in Thailand en moest werken aan 

de Birma spoorlijn.  

 

Na de oorlog keerde hij terug naar Nederland. Hij is 

overleden op 7 mei 2007 in Noordwijk  
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