Scouts in Nederlands Oost Indié

Johannes Hendrikus van den Berg was verkennersleider.

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant majoor. Hij werd krijgsgevangen genomen en
geinterneerd op Java. Later werd hij getransporteerd naar Thailand en onder andere
geinterneerd in Kamp Non Pladuk, Thailand.

Dit kamp was het basiskamp van de gehele Burma-spoorlijn, eerst als werkkamp, later als
hospitaalkamp. Dit kamp was het hoofdkwartier van groep 1. Er was een (grote)
begraafplaats. In december 1943 werd aan de overkant van de weg een tweede kamp (Non
Pladuk I11) gebouwd. Op een gegeven moment werd dit kamp geheel overgebracht naar
Kamp I, waarna in Kamp Il Japanse soldaten en Tamils werden ondergebracht. Er waren
oorspronkelijk geen schuil-loopgraven; pas na een bombardement werden deze naast de
barakken gegraven. Het kamp werd (na de bombardementen) op 22 februari 1945
opgeheven.

Van de Berg is overleden in het Springkamp in Tonchan, Thailand op 20 mei 1943 aan
enteritis (buikgriep). Dit kamp lag 139 km van Non Pladuk. In Tonchan waren twee kampen,
het Hoofdkamp (soms ook aangeduid als Southcamp) en het Springcamp (genoemd naar
een nabij gelegen bron van helder, koud water).

In Achter Kawat en Gedek wordt hij genoemd op de lijst met overleden scouts maar van hem
zijn met bovenstaande gegevens op Oorlogsgravenstichting geen gegevens te vinden.
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https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Tonchan.htm
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https://www.boekned.nl/Boek/Detail/35428
https://www.boekned.nl/Boek/Detail/35428

