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Anthony Knottenbelt  
 

 

 

Anthony Knottenbelt is geboren op 27 februari 1906 te Rotterdam. Hij was 

getrouwd met Gertrud A.M. Raffloer. Hij was lid van de Raad van Jusitie in 

Padang. 

 

Mr. Dr. A. Knottenbelt woont in 1941 in Fort de Kock. Hij was daar Assistent 

districtscommissaris van district Sumatra’s Westkust bij de NIPV. 

 

Hij was reserve Kaptein militair waarnemer in het KNIL en werkte op de XII afdeling  op het 

departement van Oorlog. Tijdens de oorlog werd hij op 10 april 1942 krijgsgevangen 

genomen en geïnterneerd.  

 

Aan het eind van de oorlog werd hij als krijgsgevangen 

gevangen gezet in ‘s Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren 

(LOG) in Bandung. Het werd ook Kebon Waroe genoemd. Het 

LOG lag in het oosten van de stad, aan de Daendelsweg en was 

een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met 

daar bovenop glasscherven. Begin 1942 werden hier 

krijgsgevangenen ondergebracht, vanaf juli 1942 tot april 1944 

werden hier burgermannen en oudere jongens geïnterneerd 

(mannenkamp), in april 1945 werden hier weer krijgs-

gevangenen ondergebracht. Anthony kreeg tijdens de kamptijd 

suikerziekte en is hieraan overleden op 16 mei 1945. 

 

Hij is begraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung. 
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