
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in Nederlands Oost Indië 

Koosje van Ree 

 
 

Jacoba Johanna Nicolette (Koosje) van 

Ree is geboren op 30 september 1921 in 

Soerabaja, NOI.  Ze was de dochter van 

Jacobus Johannes Nicolaas van Ree   (30 

jul 1881, Maassluis)  en Pauline Jeanne 

Molijn (17 mei 1893, Malang). 

 

Koosje was in 1931 kabouter in Malang.   

 

Ze wordt tijdens de oorlog geïnterneerd in 

kamp Lampersari. Dit kamp lag in het 

oosten van Semarang, aan weerszijden van de Lampersari weg. Het bestond uit een groot 

aantal kamponghuisjes en een school. Een aantal padvindsters uit Semarang die patrouille 

de Mar vormden, gingen in het kamp door met padvindsters activiteiten. De groep werd 

groter en ze noemden zich de klappersterrentroep. Of Koosje hier ook actief werd is niet 

bekend. 

  

Vlak na de oorlog trouwde ze op 21 jun 1946 in Bonthain met Johan (Joop) Boom 

(Tandjoeng Pandan, 15 november 1919).   

 

Ze is overleden in Den Haag op 3 januari 2007.   
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