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Frans Mollinger
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Godefriedus Isidorus Fredericus Franciscus (Frederik, Frans) Mollinger is geboren op 12 mei
1885 in Turnhout (Belgié).

Hij tekende in 1903 voor dienst in het KNIL. Hij trouwde met een onbekende vrouw en zij
kregen op 14 september 1919 in Semarang zoon Rienaldo (Rien) Isidoor. Later trouwde hij
met Maria Franciska Christina van de Vijver (Magelang, 3 februari 1897). Zij kregen 5
kinderen onder wie Stef (Stephan (25 juli 1930, Djokjakarta)) en Bill (William Benedictus).

Tussen 1923 en 1933 was hij sergeant majoor stafhoornblazer bij het KNIL. In 1928 was hij
hoofdagent bij de politie en werkte op de politieschool in Soekaboemi.

Frans werd in het voorjaar van 1937 groepsleider en hopman bij de Scoutinggroep in
Ambarawa. Zijn zoon werd daar scoutsleiding.

Bij het begin van de oorlog was hij gepensioneerd militair en werd daarom geinterneerd in
een burgermannenkamp. Hij kwam samen met zijn zoon Stef (en mogelijk een broertje)
terecht in kamp Bangkong in Semarang. Dit kamp was ondergebracht in het klooster en het
internaat van het Klooster Bangkong in het oosten van Semarang aan de straat Bangkong.
Er was eerst een kamp voor vrouwen en kinderen en vervolgens een kamp voor jongens en
(oude) mannen. Zijn vrouw was met 2 dochters en een zoon werden geinterneerd in
vrouwenkamp Gedangan in Semarang.

Frans is in Kamp Bangkong overleden aan dysenterie, malaria en ondervoeding op 12 maart
1943. Zijn vrouw overleed een maand later op 15 april 1945 aan dysenterie, malaria en
ondervoeding in vrouwenkamp Gedangan in Semarang. Ze zijn bijgezet op een ereveld in
Semarang.

Zoon Rien emigreerde na de oorlog naar Australié en is daar overleden. Zijn twee
halfbroertjes Stef en Bill kwamen als wees uit het kamp en Stef (toen 15 jaar) heeft zich over
Bill ontfermd. De 2 jongens zijn naar Australia gehaald om bij te komen en later terug gegaan
naar Nederland om onder de hoede te komen van pleegouders.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.

Scouts in de oorlog



https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html
https://www.japanseburgerkampen.nl/Bangkong%20naamlijst%20overledenen%20alf.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Gedangan%20Register%20totale%20kamp.htm
http://vrijheid.scouting.nl/

