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Albert Devos 
 

 

 

Albert Devos is geboren op 14 mei 1917 in Malang, NOI. Hij had een jongere broer Alfons (6 

mei 1920, Ambarawa). Hun ouders waren Edgar Devos en Bertha Frets. Ze waren Indo 

Belgen. Beide broers zamelden postzegels in voor de missie. Rond 1931 verhuisde het gezin 

van Ambarawa naar Solo. Hun ouders woonden aan het begin van de oorlog in Malang. 

 

Albert was scoutsleiding bij groep 3 in Tegal. Hij stopte daar in het voorjaar van 1937. Jan 

Kilsdonk was daar welpenleider.  

 

Albert werd geïnterneerd in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk 

stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong 

Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. 

Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het 

burgermannenkamp. Tijdens de mobilisatie was zijn broer milicien matroos bij de Marine 

Patrouilledienst in Soerabaja. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.  

 

Albert woonde in 1950 in Jakarta en werd geneutraliseerd tot Nederlander.  
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