Scouts in Nederlands Oost Indié
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Gerritdina Johanna Reyling (ook Reijling) is geboren op 22 december 1893 in Den Helder.
Ze was een dochter van Petrus Reyling en Catharina Margaretha van Geelen. Zij is
getrouwd met Fokko Jan Nieboer (18 mei 1892, Enschede) op 23 september

1915 te Rotterdam. Ze trouwden met de handschoen. In november 1915 gaat ze met de
"Rindjani" van Rotterdam naar haar man in Nederlands Indié. Hij is op diverse plekken
assistent resident, onder andere van Simeloengoen en de Karolanden (Oost-kust van
Sumatra).

Ze wordt in 1937 voorzitster van afdeling 1 van het Meisjes Gilde van de NIPV in Langsa.
Hier wordt in februari een nieuwe groep gestart.

In 1938 wordt haar man benoemd als resident van Timor en Onderhoorigheden. Na de
Japanse bezetting wordt hij gevangen genomen door de Japanse troepen. Hij is overleden
op 1 juni 1944 in kamp Tjimahi.

Gerritdina wordt geinterneerd in Land-Opvoedings-Gesticht (LOG) voor jongens in
Tangarang. Eind maart 1945 ging ze naar kamp ADEK in Batavia. Dit kamp was gelegen
vlakbij de spoorlijn van het Koningsplein naar Meester Cornelis, even ten noorden van de
Werkplaatsen van de Spoorwegen, tussen de van der Houtlaan en de Sluisweg. ADEK is de
afkorting van Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor, het kantoor voor de werving van koelies
voor de tabaksplantages in Deli. Het kamp was ondergebracht in de gezinsbarakken,
omheind door prikkeldraad en gedek.

Ze woont als weduwe in 1949 in Zeist en is overleden voor 1994.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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