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Marie Antoinette (Ety) Deteren is geboren op 12 september 1917 in 

Makassar op het eiland Celebes, NOI. Ze had twee jongere zussen; Maria 

Louise (1918) en Maria Elisabeth (1920). Hun ouders waren Willem Hubert 

Antoon Deteren en Ida Antoinette Arnoldina Elisabeth Ros. Vader was 

burgerlijk ambtenaar bij de magazijndienst van de artillerie. Na een 

gelukkige jeugd in onbezorgde tijden in een prachtig land begon zij in 1935 

haar medische opleiding aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia, 

Java, een opleiding met die van de Nederlandse universiteiten. Ze was lid 

van het Bataviaas Studenten Corps. 

 

Ze werd in 1937 padvindstersleidster bij afdeling 10 van het Meisjes Gilde van de NIPV in 

Batavia.  

 

Na de Japanse inval sloot de hogeschool haar deuren, alle professoren werden al in de 

eerste week van de bezetting geïnterneerd in burgerkampen. Ety belandde eind 1942 met 

haar zus Maria Louise in een interneringskamp en verbleef 3 jaar in verschillende Japanse 

vrouwenkampen op Java, onder andere in kamp Tjideng en kamp Tjihapit. In de kampen 

paste zij haar medische kennis toe als assistente van de overbelaste vrouwelijke 

kampdokters. Er waren ongeveer 6 artsen op enige duizenden vrouwen en kinderen. Hun 

vader overleed op 19 augustus 1944 door ziekte in gevangenschap in Bandung. 

 

Ety kreeg de kans om begin 1946 samen met een groep medestudenten geëvacueerd te 

worden naar Nederland, waar de Rijksuniversiteit Leiden hen opving. Zij werd assistent in 

opleiding tot gynaecoloog aan de Vroedvrouwenschool in Rotterdam. Trouwplannen in 1950 

deden haar besluiten deze opleiding met lange werkuren en nachtdiensten vaarwel te 

zeggen. Zij trouwde met Simon Peter Mulder en was arts in het Sanatorium voor 

Tuberculose te Rosmalen en waarnemend huisarts in Uithoorn. Met de geboorte van haar 

kinderen stopte ze, maar nadat haar kinderen de deur uit waren, werd ze docent aan de 

opleiding voor verpleegkundigen te Amsterdam. Ze werkte hier tot haar 65e jaar. 

 

Ze overleed op 25 april 2005 in Abcoude. 

 

Meer informatie 

Marie Antoinette DETEREN Ety : genealogie per Marianne MEISENBACHER 

(mmeisenbacher) - Geneanet 

Het Indisch Leidersblad, april 1937 

Tjideng namenlijst (japanseburgerkampen.nl) 

Trouw » 05 okt 1951 - Art. 50 | Delpher 

In memoriam M.A.Mulder-Deteren. | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (ntvg.nl) 

Willem Hubert Antoon Deteren (oorlogsgravenstichting.nl) 

  

https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?lang=nl&iz=466&p=marie+antoinette&n=deteren
https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?lang=nl&iz=466&p=marie+antoinette&n=deteren
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng%20Register%20aug%201945%20alf.htm
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=deteren&coll=ddd&sortfield=date&page=2&facets%5Btype%5D%5B%5D=familiebericht&identifier=ABCDDD:010819257:mpeg21:a0050&resultsidentifier=ABCDDD:010819257:mpeg21:a0050&rowid=5
https://www.ntvg.nl/artikelen/memoriam-mamulder-deteren/volledig
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/33634/willem-hubert-antoon-deteren
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

