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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Johan van Aagten 
 

 

 

Johan van Aagten is geboren op 11 augustus 1912.  

 

In het voorjaar van 1937 werd hij scoutsleiding bij de groep in Kediri.  

 

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant 1e klas bij de Infanterie. Hij zat bij de militie 

motordienst in Magelang. Hij werd als krijgsgevangene geïnterneerd op Java. Op 13 januari 

1943 vertrok hij met de Wien  met ongeveer 1700 krijgsgevangenen (allen Nederlanders) uit 

Batavia naar Singapore. Een groep van 700 man was afkomstig uit het 10e Bataljon en 1000 

man uit het kamp Kampong Makassar. Al deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 

8, het 8e krijgsgevangenentransport  dat van Java vertrok. Vier dagen later kwam het schip 

aan in Singapore; de krijgsgevangenen werden overgebracht naar het Changi-kamp. Deze 

krijgsgevangenen werden enige tijd later vanuit Singapore overgebracht naar de Birma-

spoorweg in treintransporten. 

 

Hij is overleden op 3 januari 2003 in Deventer.  
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