
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in Nederlands Oost Indië 

Albert Timmermans 

 

 

 

Albertus Franciscus Timmermans is geboren op 3 mei 1916 in Malang, NOI. Hij was de zoon 

van Aletta. Van beroep was hij verkoper in Soerabaja en was getrouwd met M. Timmermans.  

 

In 1937 was hij assistent verkennersleiding bij de Katholieke groep 3 in Malang (MI).  

 

Tijdens de mobilisatie was hij militair. Tijdens de Japanse bezetting was hij als 

krijgsgevangene geïnterneerd in kampen op Java en werkte hij aan de Birma Spoorlijn.  

 

Hij overleefde de oorlog.  

 

Meer informatie 

Het Indisch Leidersblad mei 1937  

Japanse interneringskaarten, Surname: Timmermans | 

Nationaal Archief 

Birma-Siam-spoorweg (japansekrijgsgevangenkampen.nl) 

  

  

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/ea1a753a-148f-102f-a8e2-0050569c51dd
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00425/ea1a753a-148f-102f-a8e2-0050569c51dd
https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Birma-Siam%20Dutch%20ORs%20nov%201944%20T-Z.htm

