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Scouts in Nederlands Oost Indië 

El Rosendaal 
 

 

 

Elleke (El) Rosendaal is geboren rond 1929 in Nederlands Indië. 

 

Haar vader Theo is apotheker en heeft een oudere zoon –Does- van een relatie met een 

‘inlandse”. Hij is getrouwd met Anneke Teljer, dochter van een apotheker in Den Haag. 

Anneke vindt Indië verschrikkelijk, maar probeert een goede vrouw te zijn en een goede 

moeder voor Elleke. Elleke wordt geboren met klompvoetjes, de operatie in haar prille jeugd 

is niet goed afgelopen, waardoor Elleke niet goed kan blijven staan. In het huis is een baboe, 

die voor Elleke zorgt en er zijn bedienden. Elleke zat voor de oorlog bij Scouting. Na de 

Japanse bezetting sloot op een gegeven moment Scouting haar deuren, waardoor ze op 

zondag niets meer te doen had. Ook de tennisclub, de bibliotheek en het zwembad sloten 

hun deuren.  

 

Bij het begin van de Japanse overheersing is Elleke een leuk, speels meisje van dertien jaar. 

Ze geniet van het leven. Maar dan volgen de gebeurtenissen elkaar op. Eerst wordt haar 

vader gearresteerd en weggevoerd naar een onbekend kamp. Haar broer verdwijnt uit beeld 

door zijn omgang met inlanders. Wat later moeten Elleke en haar moeder net als veel andere 

Hollandse vrouwen en meisjes naar een interneringskamp. Ze komen terecht in Kamp 

Tjideng in Batavia. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum 

van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn, op de stadskaart ter hoogte van het 

Koningsplein.  

 

Daar ondergaan zij vernederingen, pesterijen, en overkomen hen verschrikkelijke ziektes. In 

het begin beleeft Elleke de ellende met een opgewekt gemoed, krijgt er vrienden en 

vriendinnen, er is zelfs een prille liefde met Jaap. Die is maar van korte duur, want Jaap 

wordt overgeplaatst naar een ander kamp tot groot verdriet van Elleke. De twee geliefden 

schrijven elkaar, maar de brieven komen nooit aan. Naar mate de oorlog voortduurt wordt de 

toestand in het kamp slechter en slechter: steeds meer onderdrukking -moeder Anneke 

wordt ernstig mishandeld - , door gebrek aan voedsel en hygiëne komen er steeds ernstiger 

ziektes, en leiden de mensen hongersnood. 

 

Na de oorlog kan het oude leven niet meer doorgaan door de veranderde houding van de 

Indische mensen tegenover de blanken. Moeder en dochter gaan al snel terug naar 

Nederland met de boot.  In Nederland trouwt Elleke met dhr Biegel en ze krijgen een 

dochter, Claudia.  

 

Tijdens de oorlog houdt Elleke een dagboek bij. Na haar overlijden voorkomt haar man dat 

het dagboek vernietigd wordt. Haar dochter Claudia Biegel schrijft het boekje ‘Bijna vernietig’ 

op basis van het dagboek. In het dagboek ziet de lezer haar van een levenslustige puber 

veranderen in een cynische jongvolwassene die haar geloof in de mensheid langzaam maar 

zeker totaal verliest. 
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Meer informatie 

Bijna vernietigd. Drie generaties Jappenkamp by LM Publishers - issuu  

Tjideng (japanseburgerkampen.nl) 

Recensie van Wim Moll over Bijna vernietigd | Hebban.nl 

 

 

https://issuu.com/kitpublishers/docs/biegel_inkijkexemplaar
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjideng.htm
https://www.hebban.nl/recensie/wim-moll-over-bijna-vernietigd

