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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Henk Nolten 
 

 

 

Henk Nolten werd tijdens de oorlog geïnterneerd en werd voortrekker bij de Paul Kruger 

Stam.  

 

In maart 1942 valt Japan Nederlands Indië aan en in augustus 1942 worden de jongens uit 

Soerabaja geïnterneerd in de oude kolonisatie Kelisir. Het was een speelgebied voor scouts. 

13 maanden lang hebben de jongens hutten gebouwd, hout gekapt en gekookt. Ook werden 

allerlei dieren gefokt. Er werd in het kamp niet op georganiseerde manier aan Scouting 

gedaan maar het leven praktische leven bestond uit allerlei Scoutingactiviteiten. Jongens die 

elkaar van Scouting kenden zochten elkaar op. Jaap was hier ook geïnterneerd. Hij was een 

jonge atletische figuur van een jaar of twintig, vol moed, activiteit en ondernemingsgeest. Hij 

had de kampeertechnieken volledig onder de knie, geen wonder, hij was voortrekker uit de 

Ruyterstam, Oranje Blauw Soerabaja. Broeder Libanius, alias de Uil zat ook in dit kamp.  

 

Na dit kamp gingen de jongens in augustus 1943 naar Kamp Banjoebiroe, de oude 

gevangenis vlakbij Ambarawa. Ook Broeder Libanius en Dr. Eerkens zaten daar. Scouting 

werd hier weer officieel gestart. 7 landscouts en 7 zeeverkenners begonnen in december 

1943 onder leiding van hopman Harry, de Scouting-naam van Broeder Libanius. Dr. Eerkens 

trad op als adviseur. De stam kreeg dezelfde als de stam van Groep Oranje Blauw; De 

Ruyterstam, en bestond uit allemaal Soerabajanen en Malangers. De vrijheid om het kamp 

was beperkt tot nul. Er was weinig eten en men zat achter tralies.  

 

Henk kwam vervolgens terecht in het jongenskamp van kamp 

15e Bataljon in Bandung. Dit was een verzamelpunt van veel 

jongens uit Java. Hopman Schaap, de districtscommissaris uit 

Soerabaja begon hier samen met schipper Spleet en Hopman 

Harry met Scoutingactiviteiten. De activiteiten kwamen 

regelmatig stil te liggen omdat de scouts door de zware arbeid 

en het slechte eten niet in staat waren wat te doen. In januari 

1944 wordt de Paul Kruger Stam opgericht met dr Eerkens als 

adviseur; Henk was hier lid van. In Achter Kawat en Gedek wordt beschreven dat Fons op 5 

augustus 1944 als voortrekker werd geïnstalleerd. Dit moest in het geheim. Voortrekker Jaap 

Hendriks en Voortrekker Henk Nolten waren hierbij getuigen. Tegelijk werd een bekende 

verjaardag gevierd (de verjaardag van prinses Irene). Na afloop van de installatie waren de 

overige voortrekkers ‘ergens’ verzameld om Fons geluk te wensen. Ook hopman Berkhoff, 

Schipper Spleet en oud DC Boelens kwamen langs.  

 

Meer informatie 

Achter-kawat-en-Gedek.pdf (s-i-d.nl) 

Banjoebiroe 10 (japanseburgerkampen.nl) 

Bandoeng (japanseburgerkampen.nl) 

Tjihapit (japanseburgerkampen.nl) 

KESILIR (japanseburgerkampen.nl) 

https://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf
https://www.japanseburgerkampen.nl/Banjoebiroe%2010.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/15e%20BataljonE.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Tjihapit.htm
https://www.japanseburgerkampen.nl/Kesilir.htm
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3043 Bie, B. van der burgermannenkampen: Java: Kesilir; Bandoeng: 1... (NIOD Instituut 

voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) - NIOD (archieven.nl) 

3046 Libanius, br. burgermannenkampen: Kesilir; Banjoebiroe: gevang... (NIOD Instituut 

voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) - NIOD (archieven.nl) 

 

  

https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=400&minr=1244891&miview=inv2&milang=nl&mialg=
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=400&minr=1244891&miview=inv2&milang=nl&mialg=
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=400&minr=1244894&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/mi/298/?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=400&minr=1244894&miview=inv2&milang=nl

