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Scouts in Nederlands Oost Indië 

Wolter Meerdink 

 
 

 

Wolter Hendrik is geboren op 14 maart 1922 te Poerwokerto, NOI. Hij 

had een twee jaar jongere broer Bart. 

 

Hun vader Frits Meerdink is een begaafd ingenieur. Hij werkt bij de 

Provinciale Waterstaat Midden-Java en heeft de leiding over de aanleg 

van grootschalige infrastructuur: wegen, bruggen en irrigatiewerken. De 

familie gaat wonen waar de projecten zijn, met als gevolg dat de jongens 

een reeks scholen in allerlei delen van de archipel bezoeken. Begin jaren 

dertig woont het gezin tijdens twee verlofjaren in Den Haag. Ze maken 

de oversteek met het legendarische schip de Dempo.  

 

Terug in Indië schooieren Bart en Wolter door de 

immense natuur. Ze krijgen les in een oude 

vechtsport met stokken om zich te weer te stellen 

tegen de soms hardhandige cultuur van hun 

Indische buurtgenoten. Sport is belangrijk: ze 

zwemmen bij club Centrum in Bandoeng, spelen 

waterpolo en doen constant aan fysieke training. 

Ze zijn ook actief in de scouting en allerlei 

verenigingen, elk moment biedt kans op een 

nieuw avontuur. 

 

Beide broers waren actief als militair aan het begin van de oorlog. Bij 

de invasie van de Japanners in maart 1942 is Wolter bij Soerabaja 

dodelijk gewond geraakt. Hij zat bij de infanterie. Bij de brug van 

Babat had diens eenheid de pantserwagens verlaten om te voet de 

brug over te gaan. Op dat moment werd Wolter Meerdink getroffen 

door een buikschot; in het ziekenhuis kreeg hij een infectie met als 

gevolg buikvliesontsteking. Hij is overleden op 10 maart 1942. Wolter 

ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te 

Surabaya 
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