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Willy Brandt-Roukens 

 

 

 

Nelly (Willy) Johanna Gerarda Wilhelmina Roukens is geboren op 10 oktober 1902 in 

Semarang, NOI. Ze is getrouwd Andrew Brandt. Willy en Andrew waren actief bij Scouting in 

Nederlands Indië. In 1937 wordt ze voorgedragen als Akela bij groep 1 in Kederi. Haar man 

werd daar toen groepsleider. 

 

Haar man werd geïnterneerd en stierf in Kamp Bangkong in Semarang. Nelly kwam na april 

1944 terecht in Kamp Kramat in Batavia. Dit kamp lag aan de westzijde van Kramat, de 

hoofdweg van Batavia-Centrum naar Meester Cornelis, aan weerszijden van de Raden 

Salehlaan. In welke kampen Willy daarvoor gezeten heeft is (nog) niet bekend.  

 

Willy stief op 25 december 1958 in De Bilt. 

 

Meer informatie 

AANSPRAAK. Juni Er gaat geen dag voorbij of iets brengt je gedachten weer terug naar de 

oorlog - PDF Free Download (adoc.pub) 

Nelly Johanna Gerarda Wilhelmina Roukens (1902-1958) » Genealogie Zwanepol » 

Genealogie Online 

Kramat (japanseburgerkampen.nl) 

Batavia (japanseburgerkampen.nl) 

Het Indisch Leidersblad april 1937  
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