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Dirk Michiel Douwes Dekker is geboren op 28 november 1934 in Den Haag. Hij was de zoon
van Dirk Douwes Dekker en Emma Louise Helwig. Met zijn ouders en zijn twee jaar oudere
broer Hugo Tijmen woonde hij aan het begin van de oorlog in Nederlands Indié.

Hij werd met zijn moeder geinterneerd in het Land-Opvoedings-Gesticht (LOG) in
Tangarang. Emma Louise komt met twee kinderen voor in het register van het kamp.
Tangerang lag ongeveer 20 km ten westen van Batavia. Het kamp lag ongeveer 1 km ten
noordoosten van het centrum van de stad. Zijn vader en broer zaten onder andere in kamp
Baros 5 in Tjimahi op West Java.

In het vrouwenkamp Tangeran was ook Akela Wichers geinterneerd. Ze vond het maar een
ongezonde toestand dat al die opgeschoten jongetjes op de britsen tussen hun ruziénde
moeders moesten verblijven. Daarom had zij van de kampleiding voor elkaar gekregen, dat
met schuiven en indikken voor de wat oudere jongens één barak kon worden vrijgemaakt: de
jongenszaal. De jongens hadden, in ploegjes, voor elke dag van de week een andere
specifieke taak: kampterrein aanvegen; goten schoonmaken; vuilnis het kamp uitdragen;
W.C.-blok schoonmaken; helpen in de centrale keuken en tenslotte houthakken voor de
keuken. Dat laatste corvee was het leukste want tussen de massa's hout kon je mooi hutten
bouwen en jezelf verstoppen. Dirk was toentertijd eigenlijk nog te jong om in gemeenschap
van de jongenszaal te worden opgenomen, maar omdat zijn moeder doodziek in de
ziekenboeg was opgenomen, én omdat hij als één van de weinigen in het bezit was van een
brandglas, mocht hij met de jongens van de jongenszaal mee doen.

Op zo'n leuke corvee dag in de houtopslag kwam Akela hem op 30 december 1944 tussen
het hout uit halen. Mevrouw Wichers nam hem mee naar de ziekenboeg, waar zij nog net op
tijd binnen kwamen om mee te maken hoe zijn moeder de laatste adem uitblies. Als klein
jongetje is hij toen van het ene op het andere moment volwassen geworden. Zijn moeder
werd eerst begraven op de geimproviseerde begraafplaats buiten het kamp en is later
herbegraven op het ereveld Menteng te Jakarta.

Dirk verhuisde na de oorlog weer naar Nederland en werd hoofddocent aan de KMA in
Breda. Hij trouwde met Johanna Stomps op 27 december 1963 in Borne. Dirk is overleden
op 23 juli 2017 in Hengelo.
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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