Scouts in naoorlogs Indié

Piet Parmet
-

Pieter (Piet) Herman Hendrikus Parmet is geboren op 27 mei 1927 in
Nijmegen. Hij was de zoon van Petrus Matthias Parmet en Elisabeth Post
Uiterweer.

In Nijmegen waren voor de oorlog bij de verschillende parochies katholieke
Scoutinggroepen actief. In 1935 werd de Sint Dominicusgroep opgericht,
verbonden aan de Dominicus parochie in de binnenstad van

Nijmegen, met welpen en verkenners. Piet werd in oktober 1935 welp bij
Elegasthorde van deze groep. Hij werd helper van één van de twee eerste nesten, samen
met Wim van Koeverden als gids. In 1940 werd het verenigingsgebouw 'De Oase' aan de St.
Anthoniusplaats 12 geopend en het eerste lustrum gevierd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Scouting op 2 april 1941 verboden en werden alle
eigendommen in beslag genomen door de bezetter. Sommige verkenners en
voortrekkersgroepen gingen ondergronds verder en bij de Dominicusgroep werd het illegale
blad Guerilla Post uitgegeven. Het is niet duidelijk of Piet toen nog lid van Scouting was.

-

Na de oorlog ging hij als militair naar Nederlands Indié. Hij was
Sergeant bij 6 squadron ARVA van de Koninklijke Luchtmacht

Hij overleed op 29 augustus 1949 in het ziekenhuis van Tjibadak, NOI
als gevolg van een noodlottig ongeval met een wapen. Hij werd
begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, NOI.

Meer informatie
Studiezaal Nijmegen - 1034 Scouting Dominicus
Nijmegen 1935 - 1995
Studiezaal Nijmegen - Scouting Dominicus Nijmegen
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Bid voor de Zielerust van
Piet H. H. Parmet
Serseant Luchistridrachten
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geboren te Nijmegen 27 Mei 1927, overleden |
op 29 Aug. 1949 t.gv. cen ongeval te

Tiilendek bij Buitenzorg. |

{

|

|

Bereid om te leven, bereid om te sterven:

z0 was Pict. Hij kon God ontmoeten waar
ook, want bewust en persoonlijk ging hij met
God om in zijn leven. Bn alwie hem kende |
kwam onder de indruk vao zijn prachtige
oprechtheid. |
Al wat gebeurt, Heer, ook de harde slagen,
weten wij geborgen in Uw goede Voor- |
zienigheid. Zo ook dit plotseling heengasn |
van deze allerdierbasrste jongen. 4
Wi bidden U, Jezus: geef hem de vrede die |
de wereld — hij wist het — niet geven kao. "
En gii, Moeder Maria, wees zijn Voorspreck-
stes bij God, en vooezin dierbaren dieachter- |
blijven cen Troosteres der bedroefden. a
Wii allen geloven in de Verrijzenis der doden |
en het eeuwig leven. Amen.

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al
die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die
slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen
we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op
hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en
alle andere verhalen.
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