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Piet Bastiaenen 

 

 

 

Petrus (Piet) Hieronimus Bastiaenen is geboren op 26 juni 1925 in Roosendaal.  

 

Piet Bastianen was vanaf 1 juni 1945 in dienst van de gemeente Eindhoven, waar 

hij werkzaam was bij de Juridische Afdeling van Gemeentewerken. Hij was leider 

bij de Katholieke Verkenners.  

 

Na de oorlog vertrok hij als tweede luitenant van 10 RI naar Nederlands Indie. Hij 

is op 17 december 1948 op 23-jarige leeftijd omgekomen bij een zuiveringsactie 

bij Wanajase op West-Java. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Menteng 

Pulo te Jakarta. 

 

Zijn naam staat op de plaquette in het stadhuis van Eindhoven. 

 

Meer informatie 

Petrus Hieronimus Bastiaenen (oorlogsgravenstichting.nl) 

Eindhoven, monument in het Stadhuis - Nationaal Comité 4 en 5 

mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei 

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/7292/petrus-hieronimus-bastiaenen
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/3252/eindhoven-monument-in-het-stadhuis
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/3252/eindhoven-monument-in-het-stadhuis

