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Cher Dorscheidt 

 

 

 
Gerard Adolf Maria (Cher) Dorscheidt wordt geboren op 22 juni 1928 te 

Kerkrade. Hij was patrouille leider van de verkenners van St. Willibrord in 

Bleijerheide, Kerkrade.  

 

Hij was korporaal bij de Mariniers en  is overleden als gevolg van een 

dienstongeval op 1 mei 1949 te Sukaredjo, Nederlands Indië. Hij ligt 

begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya 

 
Meer informatie 
Gerard Adolf Maria Dorscheidt (oorlogsgravenstichting.nl) 

 

     

 

 

 

 

 

  

    

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/35396/gerard-adolf-maria-dorscheidt

