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Scouts in naoorlogs Indië 

Koert Nijssen 

 

 

 

Koenraad (Koert) Hugo Gerardus Nijssen werd geboren op 29 april 1921 

te Blerick. Hij was de zoon van Julius Leonard Hubert Nijssen en Anna 

Maria Maassen. Hij had een jongere broer Julius Ewald Helena (1922). 

Zijn vader was hoofd van een school.  

 

In oktober 1934 wordt op het St. Thomascollege een verkennersgroep 

opgericht, de Belletablegroep. De groep was alleen toegankelijk voor 

jongens van het St. Thomascollege. De leiding van de groep van het 

Thomascollege bestond eind jaren dertig uit hopman Westerhuis, 

vaandrig Harry Meijer en aalmoezenier pater M. Nieuwhof. Verkenners van de groep namen 

deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Koert was hier lid van.  

  

Koert Nijssen werd na de oorlog tweede luitenant bij het 3e Infanterie 

bataljon van het Korps Mariniers. Hij vertrok naar Nederlands Indië 

en is bij Surabaya op Java gewond geraakt. Hij overleed op 28 juli 

1946 in het Marine hospitaal. Koert werd in 1947 herbegraven op het 

Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya. 

 

Vijf leden van de Belletable groep zijn in de oorlog omgekomen. De 

verzetsstrijders Harrie Meijer, Frans Coehorst en Fons Berger, piloot 

bij de Royal Air Force Polly Hellegers en tweede luitenant bij het 

Korps Mariniers Koert Nijssen. 

 

Nadat de groep 21 jaar een 

landscoutinggroep was, besloot 

men in 1955 om van de 

Belletablegroep een 

zeeverkennersgroep te maken. In 

1962 gingen de zeeverkenners van 

Belletable op kamp met de 

zeeverkenners van Stella Maris. Op 

1 januari 1968 volgt, na al een 

aantal jaren onder hetzelfde 

bestuur te zijn gevallen, een fusie 

tussen de Belletable en Stella 

Maris. De groep heet vanaf dan 

Belletable-Stella Maris. 

 

 

Meer informatie 

Historie Venlo - Dodenboek > KHG Nijssen 

Koenraad Hugo Gerardus Nijssen (oorlogsgravenstichting.nl) 

http://historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=908
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/111541/koenraad-hugo-gerardus-nijssen
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Venlose verkenners van land en zee - De Limburger 

Met de bus naar de Wereldjamboree in 1937 – floddergatsblog  (wordpress.com)  

  

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190108_00087210
https://floddergatsblog.wordpress.com/2019/02/13/met-de-bus-naar-de-wereldjamboree-in-1937/
http://vrijheid.scouting.nl/

