
  

Scouts in de oorlog 1 
 

Scouts in het leger 

Piet Keijzer 
 

 

 

Piet Keijzer is geboren op 12 augustus 1919 in Assen. Hij was een zoon van 

Theodorus Jacobus Lambertus Keijzer en Johanna Hermina Steen.  

 

Hij was scoutsleiding (vaandrig) bij de katholieke St Georgegroep in Assen. 

 

Tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940 diende hij als sergeant bij 

het 4-9 Dep. Bat.  

 

Op de ochtend van 10 mei 1940 is Piet met een colonne van I-9R.I 

onderweg in de richting van Leiden. De manschappen van I-9R.I zijn eerder 

die dag vanaf de Dreef in Haarlem vertrokken in autobussen van o.a. de 

firma Leo Kors uit Heemstede op weg naar Valkenburg, Zuid Holland.. 

Naast de bussen bestaat de colonne uit een aantal vracht en volgwagens met materieel. 

Zij werden om 15.00 uur bij de Postbrug op de grens van Sassenheim en Oegstgeest 

aangevallen door een Duitse vliegtuigen. Paniek breekt uit en de soldaten proberen dekking 

te zoeken onder de voertuigen en het viaduct, enkelen rennen de weilanden in. De 

boordmitrailleurs van de toestellen zaaien dood en verderf onder de Nederlandse soldaten 

op de grond. De Duitse jagers draaien vervolgens ter hoogte van Endegeest en zetten voor 

een tweede keer in duikvlucht de aanval in. Het voorste toestel werpt hierbij drie bommen af 

waarbij één van de bussen wordt geraakt. De voltreffer zet de bus in lichterlaaie en de 

mannen in de bus zitten gevangen. Ze kunnen geen kant op en verbranden levend.  

 

Zestien militairen en  Marinus Kors, de chauffeur van de bus, komen direct bij de aanval om. 

Elf van hen zijn niet meer te identificeren en worden ter plekke begraven in één van de 

zojuist geslagen bomkraters in een weiland naast de A44. Feike Couperus, sergeant en oud 

hopman van de Burmaniagroep uit Leeuwarden, heeft waarschijnlijk geholpen bij het 

begraven van de slachtoffers in een bomkrater. De rest van de gesneuvelden wordt bij het 

Groene kerkje in Oegstgeest begraven. Zeven manschappen zullen op een later tijdstip 

overlijden in het Academisch ziekenhuis in Leiden.  



Scouts in de oorlog 2 
 

Piet werd door bomscherven van zijn rechterbeen verwond. Op 

27 mei 1940 is hij, voorzien van de H. Sacramenten, overleden 

in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hij werd 20 jaar oud. 

Hij werd op 30 mei 1940 begraven op het R.K. Kerkhof in 

Assen en later herbegraven op het Nationaal ereveld in 

Loenen. 

 

Meer informatie 

Pieter Keijzer (oorlogsgravenstichting.nl) 

VerhaalBusbombardementDickBreedijk.pdf (oorlogsgravenoegstgeest.nl) 

De Katholieke Verkennersleider juli 1940  

Vliegveld Valkenburg : mei 1940" 

De aanval bij de Postbrug - Katwijk in Oorlog 

De bus bij Oegstgeest › De verhalen van Groningen 

Scouting St. George - Scouting St. George (stgeorge.nl) 

Foto: De gebombardeerde bus - Foto: Dick Breedijk www.deverhalenvangroningen.nl 

  

 

Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/77523/pieter-keijzer
http://www.oorlogsgravenoegstgeest.nl/Documents/VerhaalBusbombardementDickBreedijk.pdf
https://www.mei1940.nl/Bevelstructuur/9-RI.htm
https://katwijkinoorlog.nl/de-aanval-bij-de-postbrug/
https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/de-bus-bij-oegstgeest
https://www.stgeorge.nl/
http://vrijheid.scouting.nl/

