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Scouts in het leger 

Herman baron van Voorst tot Voorst  

 
  

Herman Franciscus Maria baron van Voorst tot Voorst werd geboren in 

Den Haag op 2 augustus 1886. Hij was een zoon van Jan Joseph 

Godfried van Voorst tot Voorst sr. en Anna Margaretha Elisabeth Maria 

Cremers. Ernest kwam uit een gezin met nog vier broers en drie zussen. 

Jan Joseph Godfried jr. (1880) was één van zijn broers. Zijn vader was 

kapitein der grenadiers. 

 

In 1903 ging hij naar de K.M.A. en van 

1918 tot 1924 volgde hij een 

vervolgopleiding aan de Hogere Krijgsschool. Als cavalerist 

heeft hij veel prijzen behaald op springconcoursen o.a. in 

1911 in New-York (1911). 

 

Hij trouwde op 19 januari 1915 in Amersfoort met Felicia Maria barones Schimmelpenninck 

van der Oye. Ze kregen negen kinderen. In 1929 werd hij majoor bij de Generale Staf.  In 

1938 werd hij generaal-majoor in dezelfde functies, onder andere bij de Lichte Divisie. Hij 

commandeerde deze divisie in Noord-Brabant tijdens de mobilisatie 1939-1940. Op 3 

februari 1940 werd hij weer teruggeplaatst bij de generale staf als chef van de staf van de 

Koninklijke Landmacht, onder de Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht, generaal 

Winkelman. Op 16 mei was hij bij de capitulatie-onderhandelingen in Rijsoord aanwezig.  

 

Omdat hij, net als zijn broer Jan, commandant van het leger te velde, weigerde zijn erewoord 

aan de Duitsers te geven, werd hij op 24 juli na een internering in Groningen afgevoerd in 

krijgsgevangenschap. Hij zat achtereenvolgens tot 26 oktober in Offlag IV-a Hohnstein bij 

Dresden, Oflag VIII E Johannisbrunn bij Troppau, Oflag XVIII-a Lienz in Tirol, Oflag XXI C 

Schokken bij Posen en Oflag IV-b/h Königstein bij Dresden. Hij keerde na de bevrijding op 

12 mei 1945 terug naar Nederland, waar hij, samen met de overige generaals, die in 

krijgsgevangenschap hadden gezeten, werd ontvangen door Koningin Wilhelmina. Hij werd 

gedetacheerd bij “The British Army of the Rhine”. Op zijn verzoek kreeg hij per 1 december 

1945 ontslag uit de militaire dienst. Broer Ernest was legeraalmoezenier in Nederlands-Indië. 

Hij werd tijdens de oorlog als krijgsgevangene geïnterneerd en … 

 

In 1948 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal-titulair van de Generale Staf. Hij is 

Grootofficier van het Civiele Huis van de Koningin en Maltezer Ridder (1951). 

 

Na de oorlog was hij van 1946 tot 1949 lid van de Eerste Kamer en van 1949 tot 1961 lid van 

de Raad van State.  
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Van 1946 tot 1956 was hij hoofdcommissaris van de Verkenners van 

de Katholieke Jeugdbeweging. In 1947 nam hij deel aan de 

internationale conferentie die werd gehouden tijdens de 6e Wereld 

Jamboree in 1947 in Frankrijk. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 

1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De 

tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door 

verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis 

mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een 

jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema “Peace 

Jamboree / Jamboree de la Paix” gebruikt (Vredes Jamboree). 

 

Op 30 mei 1954 ontving hij de Zilveren Vlaamse Gaai. Hij werd zes 

jaar lid van het International committee of the scout movement. 

Voor zijn verdienste op internationaal gebied ontving hij in 1957 de 

enige WOSM onderscheiding, de Bronzen Wolf. Hij was voorzitter 

van het kerkbestuur van het Kerkje van Persingen tussen 1950 en 

1961. 

 

Zijn broer was voorzitter van de commissie van onderzoek die in 1950 werd ingesteld om 

onderzoek te doen naar de verzetsdaad van Jan van Hoof die de springlading op de 

Waalbrug in september 1944 onschadelijk zou hebben gemaakt. Het rapport kwam in 1952 

uit en hierin werd geconcludeerd dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt 

aangenomen dat Jan van Hoof inderdaad de sabotage aan de springlading van de brug 

heeft gepleegd. Ook wordt geconcludeerd dat hij de Postume onderscheiding van de Militaire 

Willemsorde ten volle heeft gediend.    

 

Baron van Voorst tot Voorst overleed in Den Haag op 9 juli 1971 en werd begraven op de RK 

begraafplaats in Den Haag. 

 

Hij was Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw, Commandeur met de Ster in de Orde van de heilige Gregorius de Grote, groot 

zilveren Ereteken aan lint in de Orde van Verdiensten voor de Oostenrijkse Bondsrepubliek, 

Commandeur in de Orde van Leopold II en drager van het Belgische Militaire Kruis 2e 

Klasse (1908). 

 

Meer informatie 

Herman van Voorst tot Voorst - Wikipedia 

19-13. H.F.M. baron van Voorst tot Voorst 

De Nederlandse Krijgsmacht - Voorst tot Voorst, Herman Franciscus Maria baron van 

Leidersblad Katholieke Verkenners januari 1956 

Rentmeesters, niet meer onder ons | Kerkje van Persingen 

De Maasbode » 19 maa 1952 - Art. 8 | Delpher 

De Volkskrant » 05 okt 1957 - Art. 247 | Delpher 

Herman Franciscus Maria van Voorst tot Voorst (NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie  

Ernest Ignatius Maria van Voorst Tot Voorst (locatie onbekend, 2 februari 1894 - locatie 

onbekend, datum onbekend) - Netwerk Oorlogsbronnen 

Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn / Wereld Jamboree 1947 Frankrijk  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_van_Voorst_tot_Voorst
https://www.vanvoorsttotvoorst.nl/19_13_hfm_b_vvtv.htm
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/historie-nl-leger/237-kerkhovenproject/katholieke-begraafplaats-kerkhoflaan/715-voorst-tot-voorst-herman-franciscus-maria-baron-van#wo
https://kerkjevanpersingen.nl/rentmeesters-niet-meer-onder-ons/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Nijmegen+voortrekker+oorlog&coll=ddd&sortfield=date&page=4&identifier=MMKB15:000565067:mpeg21:a00008&resultsidentifier=MMKB15:000565067:mpeg21:a00008&rowid=9
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Wilson+padvinderij&coll=ddd&sortfield=datedesc&page=3&identifier=ABCDDD:010877304:mpeg21:a0247&resultsidentifier=ABCDDD:010877304:mpeg21:a0247&rowid=2
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mizig=100&miadt=2231&miaet=14&micode=1001&minr=7559647&miview=ldt
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mizig=100&miadt=2231&miaet=14&micode=1001&minr=7559647&miview=ldt
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/7d36ffbd-09a5-4fe1-aef6-26d86155f05d
https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/7d36ffbd-09a5-4fe1-aef6-26d86155f05d
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

