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Scouts in het leger 

Henk van Veen 
 

 

 

Hendricus (Henk) Johannes Petrus van Veen werd geboren 8 september 1920 in Den Haag. 

Hij was de zoon van Petrus Johannes van Veen en Wilhelmina Maria Heijgen en had een 

zus Johanna Maria Wilhelmina. 

 

Henk was assistent roverscout( bege)leiding (AVT, assistent voortrekkersleider) van de St 

Jacobusgroep in Den Haag.  

 

Hij diende als dienstplichtig Soldaat bij de 1e Compagnie-1e Bataljon-24ste Regiment 

Infanterie (Dubbelregiment Jagers), (ex. 3-II-24 RI). 

 

Jager van Veen is tijdens de tegenstoot van I-24 RI op het roggeveld 

(noordoosthoek bij Heimersteinlaan) bij Overberg, door een schot 

door de borst gewond geraakt. Op 14 mei 1940 is hij in de 

hulpverbandplaats te Amerongen op 19 jarige leeftijd aan zijn 

verwondingen overleden. Hij werd begraven in een veldgraf bij de 

hulpverbandplaats (HVP) langs de Rijksweg tussen Elst en 

Amerongen. Op 3 juni 1940 werd hij herbegraven op de Grebbeberg. 

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!" Opdat wij niet 

vergeten... 

 

Jan van Beukering, voortrekker bij de Manrese stam van de Katholieke Willem Doylegroep 

uit Den Haag, schrijft net na de capitulatie op de Duitsers in november 1940 in het logboek 

van de stam over zijn vriend en medevoortrekker Henk van Veen: 

 
 

Meer informatie 
Hendricus Johannes Petrus van Veen (oorlogsgravenstichting.nl) 
2e Pinksterdag 2005 - 16 mei 2005 - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 

1940 

De Katholieke Verkennersleider juli  1940  

Uit het rapport Sellies/Verhoeven (bevat o.m. gegevens omtrent sneuvelen en vindplaats) 

Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). 

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/157339/hendricus-johannes-petrus-van-veen
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=2e-pinksterdag-2005
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=2e-pinksterdag-2005
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Dit verhaal is onderdeel van Scouts in de oorlog, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al 

die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die 

slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen 

we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op 

hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op http://vrijheid.scouting.nl voor meer informatie en 

alle andere verhalen.  

http://vrijheid.scouting.nl/

