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Maurits Witsema 

 
  

Maurits Louis Witsema (de Wit) werd op 2 mei 1929 in Eindhoven 

geboren. Zijn ouders, Louis de Wit en Philipina de Wit, hadden twee 

kinderen, Maurice en zijn zus Miriam die 2 jaar jonger was. Maurice 

had veel vriendjes van zijn leeftijd waar hij graag mee speelde en die 

dicht bij zijn huis woonde. Ze renden de straat op en af om te spelen 

of om te rennen om te zien wie de snelste was. Aan het einde van de 

straat was een prachtig park met een enorm groen grasveld waar ze 

konden voetballen en hockeyen. Maurice en veel van zijn klasgenoten 

zaten op Scouting. Hij hield van deze tijd die hij doorbracht met zijn 

vrienden, zo leerden zij hoe je een knoop moet maken, toneelstukken 

maken, kamperen en pannenkoeken bakken. 

 

Maurits zijn vader werd aan het begin van de oorlog opgepakt en 6 maand gevangen gezet 

omdat zijn winkel geleverd had aan het feest van 50 jaar Philips, dat eindigde in een anti 

Nazi betoging Hij werd weer vrijgelaten. De familie van Maurits was joods en op een 

gegeven moment is het gezin in augustus 1942 ondergedoken. Tijdens de oorlog zijn ze 

vaak verplaatst.  

 

Direct na de bevrijding hielp Maurice sommige 

soldaten van het Britse leger om vluchtelingen 

naar de Philips-fabriek te brengen waar ze 

werden gehuisvest. Met een verlangen om 

zoveel mogelijk te helpen, zette hij zijn Scouting-

vaardigheden in om hulpbehoevenden te helpen. 

 

Maurits overleed op 89-jarige leeftijd op 28 juli 

2018. 
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