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Joodse scouts   

Karel Hertzdahl 
 

 

 

Karel Hertzdahl is geboren op 29 december 1924 in Maastricht. Hij was de zoon 

van Salomon Victor Hertzdahl en Marie Anne Helene Bloemgarten. Hij had een drie jaar 

oudere zus Mathilde. Zijn vader was mede-eigenaar van het kledingatelier Wolf en 

Hertzdahl. 

 

Karel werd in november 1936 lid van Padvindersgroep de Eburonen in Maastricht. Hij wordt 

welkom geheten in De Verkenner, het officiële orgaan van de Padvinders Beweging in 

Nederland.  

 

Het gezin Hertzdahl woonde aan de Stationsstraat 31 in Maastricht. Op zeker moment 

tijdens de oorlog werd de woning gevorderd door de Wehrmacht. Het gezin verhuisde 

noodgedwongen naar het Volksplein 39a. De woning aan de Stationsstraat en de inboedel 

zijn na de oorlog redelijk in tact teruggevonden. 

 

De eerste grootschalige arrestatie in Limburg had plaats op 20 mei 1942. Negen joodse 

mannen uit Maastricht en een uit Heer werden op last van de Sicherheitspolitzei door de 

gemeentepolitie opgepakt. Het waren notabele leden van de joodse gemeenschap; een 

advocaat, een fabrikant, enkele grote winkeliers en kooplieden. De vader van Karel zat bij de 

opgepakte mannen. De reden voor de arrestatie was nu niet een vergrijp van de joden zelf, 

maar het feit dat onbekenden bordjes met het opschrift Voor joden verboden ‘kwaadwillig’ 

hadden verwijderd. De meeste leden van de Maastrichtse groep werden eerst naar kamp 

Amersfoort en vandaar gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz op 16 juli 1942. Zij 

hebben dit niet overleefd. Salomon Victor Hertzdahl is in het kamp overleden op30 

september 1942.  

 

Zijn moeder Marie besloot met haar twee kinderen naar Zwitserland te vluchten. De drie 

maakten een moeilijke tocht en hadden bijna de Zwitserse grens bereikt toen ze 

verdwaalden in een bos en terugkeerden naar Brussel. Daar werden ze verraden. Mathilde 

en Karel Hertzdahl, twintig en zeventien jaar oud, wisten te ontkomen en vonden een 

onderduikplaats in Hotel Nova in Neerhalen, vlak bij de Nederlandse grens bij Maastricht. In 

hetzelfde hotel zaten nog twee familieleden en nog negen andere joden.  

 

Mevrouw Hertzdahl viel in februari 1943 in Brussel in handen van de politie en belandde in 

de Dossinkazerne in Mechelen. Vandaar werd ze, samen met haar zwager Silvain Hertzdahl 

uit Heerlen, die ook in België was gearresteerd, naar concentratiekamp Auschwitz 

gedeporteerd. Zij zaten in de trein van het 20e Transport van 19 april 1943. Silvain werd bij 

aankomst vergast. Marie overleefde het Experimentenblock van Auschwitz. 

 

Ook de kinderen overleefden de oorlog. Karel Hertzdahl trouwde met Marit Hartman. 

In 2004 werd hij geïnterviewd voor de documentaire "THE DISAPPEARED Mediene – het 

Joodse leven in de provincie voor de Tweede Wereldoorlog".  
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Hij is overleden op 8 september 2000 in Riemst, België.  

 

Meer informatie 

Online Familieberichten; Overleden: Karel Hertzdahl (08-09-2009) (online-familieberichten.nl) 

Salomon Victor Hertzdahl (joodsmonument.nl) 

Karel Hertzdahl (1924 - 2009) - Genealogy (geni.com) 

Familie Hertzdahl (joodsmonument.nl) 

 

 

https://www.online-familieberichten.nl/pers/713993
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/130836/salomon-victor-hertzdahl
https://www.geni.com/people/Karel-Hertzdahl/6000000009627483679
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/654412/familie-hertzdahl

